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Zondag, 23 november 2025 EEUWIGHEIDSZONDAG

Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden

10:00 uur Hoftekerk Ds. Elly Veldman-Potters Rolf Veneman Frank Kaman Bariton Erik Breukelman
10:00 uur De Opgang Dhr. Bert Broers Alie Peeneman Jan Kamphuis

10:00 uur De Kamp Ds. Wim van der Wel

10:00 uur De Beek Ds. Piet Langbroek en Ellen Kolthof Kees Kuiper Cantorij Baalderveld
11.00 uur Oostloorn Dhr. J. Hutten (CGK)

Koster Hoftekerk: Wim Eggengoor; beamer/kerk tv: Jan van der Velde. Kosters De Opgang: Gerrit Jan Rezina Ramaker.

ORDE VAN DIENSTEN
Hoftekerk 10:00 uur Deze zondag gedenken we in liefde hen die ons zijn védr gegaan. Nieuw is dat de nabestaanden zijn uitgenodigd
om het kaarsje aan te steken. Ambtsdragers zorgen dat er voor elke naam die genoemd wordt een kaarsje brandt. Aan het einde van de
dienst is er voor allen die dat willen gelegenheid een kaarsje aan te steken. Het thema is 'Onvergankelijk!' Kinderoppas is aanwezig.
Organist Frank Kaman en bariton Erik Breukelman verlenen hun medewerking. Welkom; Lied 217; stil gebed, bemoediging en groet;
introductie dienst; gebed; Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7; 1 Korintiérs 15: 3 en 4; 35-49; Lied 643: 1,4,5 en 6; overdenking; The Lord is my
Shepherd; Gedachtenis van de overledenen: namen; Lied 598; namen; luisterlied: De mensen die we missen; namen: Lied 598; namen,
luisterlied: Nader mijn God tot U; persoonlijke gedachtenis en van de wereld; luisterlied: Rots der eeuwen; Lied 763 (wisselzang);
dankgebed en voorbeden, gezongen Onze Vader (Lied 1006); collecte; Lied 801: 1,2,3, en 5; Zegen; gelegenheid tot kaarsjes aansteken.
Liturgische schikking eeuwigheidszondag. In de schikking zien we een krans, een krans kent geen begin en geen einde. De krans is het
symbool voor de eeuwigheid. De klimop symboliseert hoop en trouw. De witte bloemen en kaarsen vertellen van het licht.

De Opgang 10:00 uur Welkom; Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5; Bemoediging en groet; Gebed; NLB gez. 281: 1, 2 en 3; Gedicht: “Handen”; Lied
281: 4 en 10; Gebed; 2 Koningen 2: 1-6; Lied 90: 1; 2 Koningen 2: 7-18; Lied 90: 8; Overdenking; Lied: “Toekomst vol van hoop” (Sela);
Gebed; Wij gedenken hen van wie wij op deze aarde afscheid hebben moeten nemen; Lied 730: 1 en 2; Gedenken in een moment van
stilte; Lied 601: 1 en 2; Dankgebed, voorbeden, Onze Vader; Lied 23b: 1, 3 en 5; Collecten; Lied 753: 1, 3 en 6; Zegenbede; Amen.

De Beek 10:00 uur: Welkom. Paaskaars aan. Stilte en Gebed. Beginlied ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ Begroeting. Drempelgebed.
KND. De liturgische schikking. Lied 636: 1 en 3; 1 Korinthe 13: 1-13. Overweging. Jaarlied ‘Hoe hoog ook onze wegen gaan’. Cantorij
zingt ‘Koester de namen die wij hier gedenken.” Wij noemen de namen. Stilte. Cantorij zingt ‘Zevenmaal om de aarde te gaan’. Wij
gedenken. Aansteken lichtjes. Lied van nieuw begin. Gebed. Collecte. Lied 416. Wegzending en Zegen.

Collecte informatie De 1e collecte is bestemd voor de Hospice ’t Huis aan de Vecht. Een hospice is een huis waar een thuis wordt

wordt zo genoemd omdat in principe de eigen huisarts de medische zorg blijft verlenen en de

- verpleegkundige zorg vanuit de thuiszorg zal worden gegeven. Daarnaast zijn voor alle dagelijkse zaken
Hospice;tijd vrijwilligers aanwezig. Door uw bijdrage helpt u mee aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving

voor de gasten van het hospice, hun familie, vrienden en bekenden. Van harte aanbevolen. De Diaconie. De 2e collecte is bestemd

voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-

Heemse, o.v.v. "Hospice Hardenberg" en/of “Kerk 23-11-2025”. U kunt ook in de kerk uw bijdrage geven en via de QR-code en de Scipio app.

Wijk Centrum: Behoefte aan contact met onze pastores? Bel gerust: Ds. Elly Veldman-Potters 06 18761366 of Martijn van Breden 06
31002222 of Ds. Robbert Jan Perk (via Rolf Veneman 06 36193547).

Mw. Hilly ter Brake-Schutte (De Mulderij 323) verblijft in CFH, Revalidatieafdeling unit 1, kamer 2 voor verder herstel na haar operatie.
Dhr. G.J. Jonkeren is na een tijdelijk verblijf in CFH verhuisd naar Schoutenhof 53, kamer 1, 6° verdieping, Woongroep Het Holt.
Hartelijk dank voor de felicitaties in welke vorm dan ook voor mijn 87 ste verjaardag. Diny Toenhake, Gedempte Haven 19.
Verjaardagsfonds/Wijkfonds Hardenberg-Centrum. Woensdag 26 november 2025 kunnen de busjes/envelopjes weer geleegd worden
in de Hof tussen 16.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur. In mei 2025 was de opbrengst ruim 1.300 euro, waar het wijkfonds
mooie dingen mee kon doen.

Op 10 december om 19.30 uur is er een wijkavond voor C17 en C21. Het thema is “wandelen, niet rennen”. Ds. Robbert Jan Perk heeft
de leiding. Van harte welkom.

Kerstattenties afhalen 2025. Op dinsdagmiddag 9 december kunnen de ouderlingen of diakenen van Wijk Centrum de kerstattenties
afhalen tussen 13.30-15.00 uur in de HOF. De wijken die hier niet worden genoemd krijgen via hun eigen kanalen bericht wanneer,
waar en hoe laat zij de Kerstattenties kunnen ophalen. De Kerstattentie commissie

Seniorenmiddag Dinsdag 25 november is er weer een middag voor de senioren in De Hof, aanvang 14.00 uur. Als gast hebben we deze
keer Herman Houwaard uitgenodigd om ons aan de hand van foto’s van Katwijk en omgeving te verrassen. Ook zal hij met begeleiding
van Herman Boerman op de piano een aantal liederen ten gehore brengen. Hebt u geen vervoer, dan kunt u maandag 24 november
tussen 18.00 uur en 19.00 uur bellen met Ferry Moeken, tel. nr. 06-12591790. Hij zal dan vervoer regelen.

Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur maandag tot en met donderdag van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.

E-mail: ds.wimvanderwel@planet.nl

Pastoraat. Mw Jopie Martens is na een verblijf in het ziekenhuis in AImelo naar CFH gegaan om daar te revalideren. Kaarten en
meeleven blijven fijn. Kan het beste via het huisadres: Brinkberg 3. Ze gaat vooruit! Dhr. Herman van Olst mag als het goed is
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komende week weer vanuit CFH naar huis. Fijn zo! Mw. Dina ten Hertog-Ranter, Oosthof 5, is inmiddels al een paar weken in Hengelo.
Haar adres: Punt voor Parkinson, Het Borsthuis, Afdeling Zwaantje C kamer 0.14a, P C Borstlaan 10 7555 SH Hengelo. Ze knapt op!!! En
met wat geluk mag ze begin december naar huis. Wat fijn!

Vandaag is er een bijzondere dienst: het is de eeuwigheidszondag. We vieren een groot feest over iets dat nog staat te gebeuren: deze
wereld totaal vernieuwd zoals God het bedoelt. Alle feesten in de kerk hebben te maken met iets dat gebeurd is: de geboorte van
Jezus, het leven van Jezus, zijn sterven én opstanding, de komst van de Geest.... Maar onze hoop is al eeuwenlang dat Hij terugkomt en
dat dan alle leed geleden is en wij veranderd. Alleen nog maar géed kunnen doen, omdat God in ons woont. We noemen op deze
zondag de namen van de mensen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Ds. Wim is de voorganger, Bert Slijkhuis zorgt samen met een
koor voor passende muziek. En we krijgen allemaal de gelegenheid om naar voren te komen en een kaars aan te steken omdat we nog
steeds de mensen van wie we hielden niet vergeten zijn... De dienst is LIVE te volgen op PKN Baalderyoutube! En...., als je wilt én kunt
neem s.v.p. wat mee voor de voedselkast! Die is van blijvende waarde voor mensen die het krap hebben.

Gemeenteleden van Baalder. Ongeveer 3 weken geleden heeft u een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsavond op 12 december
van ds. Wim van der Wel. Aanmelden kan tot 4 december bij dineke.hoogeveen@outlook.com. Daarnaast is de QR code nog steeds op
de naam van ds. Noordmans vermeld. Dit is wel de juiste QR voor het afscheidscadeau. Helaas lukt het niet om de naam te veranderen
in “Van der Wel”. Hiervoor excuus. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en het geld komt echt op de juiste plek. Daarnaast waren er
diverse gemeenteleden die vragen om een banknummer, waarop men een bijdrage kan storten. Dat is NL56RAB00373721617 — onder
vermelding: gift afscheidscadeau ds. W. van der Wel. Al gaat de voorkeur uit om het via de QR code te doen.

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 0642216019. Kerkelijk werker Ellen Kolthof 0640136818

Gedachtenisdienst: op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij acht wijkgemeenteleden die overleden zijn. Wij noemen
hun namen voor elkaar en voor God, we steken kaarsen aan en bidden samen voor allen die verdriet met zich mee dragen. De dienst
wordt geleid door Piet Langbroek, wijkpredikant en Ellen Kolthof, kerkelijk werker. Tijdens de dienst is er voor iedereen gelegenheid
een lichtje te ontsteken ter nagedachtenis van hen die niet worden genoemd, maar die wij zelf in ons hart en in herinnering met ons
mee dragen, van korter of langer geleden. De cantorij Baalderveld werkt o.l.v. pianist Kees Kuiper werkt mee aan deze dienst van
gedenken. Pastoraat en spreekuur: maandagmorgen 24 november is er van 10 tot 12 uur spreekuur in De Hof, huis van verbinding.
Ellen Kolthof is dan aanwezig. Wanneer u op een ander moment een gesprek wilt met Piet of Ellen dan kunt u contact met hen
opnemen voor een afspraak.

Wijk Radewijk: dhr. B. Broers, 0651022449
Pastoraat. Mw. W. Snippe-Olthof is weer thuis. Dhr. Lucas Waterink, Stobbenhaarweg 6, bedankt voor de bloemen uit de kerk, die hij
mocht krijgen voor zijn verjaardag. Dinsdag 9 december is het weer mogelijk om samen te eten en elkaar te ontmoeten in de Opgang,
vanaf 17.30 uur. Opgeven kan in het schrift bij de ingang of bij Magda of Rezina.

MEDEDELINGEN
Open Kerk, de Hof, huis van verbinding Maandag en donderdag is de kerk weer open van 10.00-13.30 uur. Je kunt bidden, een kaarsje
branden, praten met een pastor. Maandag 24 november is Ellen Kolthof en op donderdag 27 november is Martijn van Breden
aanwezig. Ook kunt u genieten van een lekkere cappuccino, koek, een soort kerkcaféetje. En je kunt zelfs van 12.00-13.30 uur komen
lunchen. Kom gewoon eens kijken! Op donderdag 20 november wordt door Zorgpunt Hardenberg uitleg gegeven over welke
hulpmiddelen bij het ouder worden beschikbaar zijn. Zie ook www.dehofhuisvanverbinding.nl.

Samen Zingen Hardenberg Zaterdag 29 november 2025 is er om 19:30 uur weer Samen Zingen in de Hoftekerk. Herman Boerman
(orgel) en Klaas Jan Pullen (saxofoon) zullen u daarbij muzikaal begeleiden samen met het mannenkoor Loof den HEER uit Mariénberg!
De collecte is ook deze keer bestemd voor de Wensambulance Hardenberg. Na afloop is er gelegenheid om nog even gezellig na te
praten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Commissie Samen Zingen Hardenberg.

Wat is vrijheid voor jou? In 2024 en 2025 vieren we 80 jaar vrijheid. Een moment om stil te staan bij alles wat we hebben, maar ook
om te herinneren wat het kostte. Vrijheid is niet iets dat je zomaar hebt. Het is een voortdurende uitdaging. In deze expositie delen
acht mensen hun persoonlijke verhaal over wat vrijheid voor hen betekent. Vrijheid die niet alleen is verbonden met oorlog, maar ook
met keuzes die we maken. Vrijheid is niet alleen iets van 80 jaar geleden, maar ook van nu. We vieren het samen, want vrijheid is iets
wat je deelt. De expositie is te zien tot begin 2026.

Bibleproject Hardenberg: Zondag 7 december is de volgende bijeenkomst van Bibleproject Hardenberg! De komende maanden gaan
we in gesprek over de boeken kleine profeten. Dit keer is het bijbelboek Maleachi aan de beurt, Martijn van Breden verzorgt de
inleiding. Locatie: Het Morgenlicht (Gramsbergerweg 59), aanvang 16.30 uur. Welkom!

Adventskalender: Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Wil je bewust toeleven naar Kerst? Bestel gratis de

adventskalender van Petrus, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan bij Advent. De kalender is gratis te bestellen
via: www.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Ontmoetingszondag Op de eerste zondag van Advent, 30 november is er om 10 uur een dienst in de Hoftekerk voor alle wijken. Ds. Langbroek gaat
voor en pianist Kees Kuiper en de cantorij Baalderveld zorgen voor de muziek. We zingen geliefde liederen van Huub Oosterhuis. Voor de
kindernevendienst maken we een begin met het project met ‘de Geluksbezorger’. Welkom.

Vesper in de Opgang Op de derde zondag van Advent is er een Adventsvesper in de Opgang te Radewijk, voorbereid en uitgevoerd door de
liturgiecommissie. Het thema is “Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld” en sluit aan bij de Adventskalender en het jaarthema van de PKN.
De vesper begint om 19:00 uur en na afloop ontmoeten wij elkaar bij de koffie.

Er worden collectemunten uitgegeven op het kerkelijk bureau, dat is gevestigd in de Hof en geopend is op maandagen van 10:00 tot 12:00 uur. Het bureau is ook per
telefoon bereikbaar (0523-680833, ook buiten kantooruren). Mailadres: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

Vertrouwenspersonen Mw. Neeltje Jonkers-Salomons, 06-10703656, njonkers@planet.nl en Dhr.Theo Oldehinkel, 06-83700328, theo.oldehinkel@gmail.com. Kopij
voor 'Kerknieuws' per mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl voor donderdag 18.00 uur.
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