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Van de
voorzitter,
Bart Jonkers '

el

Een nieuw begin

Het Kerstfeest bracht God heel dichtbij ons, de
dagen gaan weer langer worden en een

nieuw jaar: 2025, is begonnen. We zijn kortom
een keerpunt gepasseerd: “een nieuw jaar,
een nieuw begin”. Met een nieuwe blik willen
we vooruit kijken.

Als AK hebben we in het afgelopen jaar een
nieuw beleidsplan vastgesteld. Dat plan moet
onze gemeente gereed maken voor de
periode na 2030. Nu het nieuwe jaar 2025 is
begonnen zullen we daar echt invulling aan
moeten geven. Dat zal betekenen dat veel van
wat we gewend zijn, anders zal worden.

Het elkaar ondersteunen als er tegenslag is, zal
veel meer door gemeenteleden onderling
moeten plaatsvinden. Dit omdat onze
pastores daarvoor minder beschikbaar zijn en
er ook niet altijd voldoende ambtsdragers
zijn.

Gebouwen die we niet direct zelf nodig
hebben zullen afgestoten of voor meer of
andere activiteiten gebruikt moeten worden.
Wijkgemeenten zullen meer samen moeten
doen en de taken die we binnen de wijken
willen uitvoeren, zullen goed
geinventariseerd moeten worden, om daarna
vast te stellen wie of wat we daarvoor nodig
hebben.

Op verschillende vertrouwde punten zullen
daarom nieuwe wegen ingeslagen moeten
worden. Gelukkig mogen we dat vanuit een
waarde(n)volle inspiratiebron doen en met de
kracht van het samen één gemeente zijn.

Inhoud

Waar en wanneer is de FO-Jongerendag in 20257
Zakerdag 24 mei van 1400 1t 21:00 uur in Ronerdam Ahoy, Ahoywer




Overdenking

Wat wil je bijdragen aan de gemeente waar je deel van uit maakt?
Als president Kennedy in 1961 president van de VS wordt, houdt hij aan het begin een gloedvolle
rede met daarin de vraag: En dus, mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen
- vraag wat u kan doen voor uw land!

Als Paulus aan de mensen in Rome schrijft, heeft hij een vergelijkbare vraag: als de liefde van God
zoals die in Jezus zichtbaar werd wat voor je betekent, wat kun én wil jij dan bijdragen aan het
geheel van de gemeenschap? Denk alsjeblieft verstandig over jezelf na — vertil je niet, doe geen
dingen die je niet kunt -, maar wat je wel kunt, zet het dan in. Samen vorm je een lichaam: de één
kan goed luisteren, de ander goed spreken, een derde kan goed organiseren, een vierde troosten
enz.(rom12)

Wat kunt u, wat wil jij bijdragen? Die vraag is er uiteraard 66k financieel. Het is de tijd van de
kerkbalans. Bij de gemeentevergadering vroeg iemand: hoeveel zouden we kunnen bijdragen?
Antwoord: de landelijke kerk zegt ca. 2 % van je inkomen. Wat is de kerk je waard? Hetzelfde als
wat je betaalt voor een vakantie? Of voor de sportschool? Of is het een soort van goed doel voor
een tientje?

Maar het is meer dan het financiéle. Als voorgangers zijn we in opdracht van de Algemene
Kerkenraad samen geweest rond een vraag: er komt minder geld binnen, er is minder menskracht
voor het pastoraat, hoe kan het verder? Antwoord: we kunnen geen “domineeskerk” meer zijn,
maar zullen meer een kerk van “samen zijn we gemeente” moeten worden. Daar ligt ook een kans.
Er zijn gemeenschappen die omdat er steeds minder professionals zijn zélf de schouders eronder
zetten en ontdekken hoe zinvol én plezierig dat kan zijn. Het is dus niet alleen maar verlies. Als
ieder zich inzet voor de kerk, dan ga je merken dat de kerk dus ook wat voor jou doet.
Tweerichtingsverkeer, gewoon omdat mensen zich inzetten. Naar vermogen.

Maar het begint ergens met het antwoord op die vraag: wat wil je bijdragen?

Ds. Wim van der Wel

Actie
Kerkbalans



In de Schakel ontmoeten we de commissieleden
Gert Vlot, hij is verantwoordelijk voor de
financién en bijkomende werkzaamheden,
zoals printen ed., Arjan Wildeboer, hij maakt de
flyers en zorgt dat ze bij de diverse kerken
komen, verzorgt de PR, Jannes de Boer brengt
het drukwerk rond en zorgt inhoudelijk voor de
liturgie samen met Gerrie Reuvers. Hilko Klinge
is de interim-voorzitter en doet de kostertaken
tijdens de diensten op de zaterdagavonden.
Gerrie Reuvers ontbreekt. Zij viert haar
verjaardag waarmee we haar van harte
feliciteren. De commissieleden komen uit
verschillende kerken in Hardenberg. Het is een
bijeenkomst zonder kerkgrenzen en is spontaan
ontstaan. ledereen is van harte welkom.

Het initiatief lag in eerste instantie bij Jannes de
Boer. N.a.v. een Pinksterdienst in de Petrakerk,
waarin medewerking werd verleend door een
trompettist en een organist. Na de dienst
speelden de muzikanten liederen van toen en
nu. Mensen die in de hal stonden kwamen
terug om deze liederen mee te zingen. Toen
ontstond bij Jannes het idee om hier iets mee
te doen, want het was duidelijk dat er behoefte
was aan het zingen van oude bekende liederen
uit verschillende liedbundels, zoals Johannes de
Heer, maar ook opwekkingsliederen, geschikt
VOOr samenzang.

Hij had in grote lijnen de eerste avond al voor
elkaar. Hilko hoorde ervan en hij was direct
enthousiast. "Mooi man’, zei Hilko en zo was
het eerste contact gelegd en toen Jannes vroeg
aan Hilko: "wil je meedoen”, toen was de
samenwerking een feit.

De eerste zangdiensten werden om en om in de
Petrakerk, de Hoftekerk en de Stephanuskerk
gehouden. Vier keer per jaar, maar omdat er
zoveel belangstelling was, werden Petrakerk en
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Stephanuskerk te klein en werden de
zangdiensten vanaf die tijd gehouden in de
Hoftekerk.

De commissie zoekt zelf een thema. Liederen
die gezongen worden, zijn liederen van toen en
nu. De dienst duur ongeveer 60 minuten. De
muziek en de muzikanten worden gevraagd in
overleg met Herman Boerman. De diensten
staan los van een kerk. De bestemming van de
collectes wordt door de commissie zelf
gekozen. Zois er in het verleden o.a.
gecollecteerd voor het Blanckvoorthuis, het
Hospice en de Voedselbank.

Qok is er een 15-tal sponsoren, die de
zangdiensten mede mogelijk maken.

Hoe maken jullie de liturgie voor de te zingen
liederen vragen wij. We luisteren en bezoeken
zelf ook concerten vertellen de
commissieleden. Nemen de liedjes mee. We
hebben een map met liederen, deze staan op
alfabet, zodat we ook daarin op zoek kunnen
gaan naar liederen. Ook reacties en suggesties
van bezoekers nemen we mee.

Dat veel mensen genieten van de avonden
merken we aan de reacties van de bezoekers.
ledere keer ruim 400. Opmerkingen die o.a.
worden gehoord zijn:

"Wij gaan niet meer naar de kerk, maar dit
vinden we heel mooi; wij komen altijd met
plezier. Dit zijn fijne en mooie meezingliederen".



Het zijn ook liederen met herinneringen aan
trouw, doop, belijdenis en ook rouw enz.

De commissieleden geven aan, dat het voor hen
heel dankbaar werk is om deze zangdiensten te
organiseren.

De tweede zaterdagen in maart, juni, september
en december zijn er avonden gepland.

In september 2025 komt er een speciale editie
van de zaterdagavond zangdiensten. De
commissie is al volop aan het brainstormen. De
commissieleden verwachten dat dit een hele
mooie avond gaat worden. In het jubileumjaar
gaan de collecte opbrengsten naar de
wensambulance Hardenberg.

De heren spreken de wens uit dat de
zaterdagavond diensten nog heel lang

georganiseerd kunnen worden.

Ook zou men graag een vleugel in de kerk
hebben, die kan blijven staan. Tijdens de
vergadering laat Hilko Klinge weten dat hieraan
gewerkt wordt. Binnenkort dus meer hierover.

De zangdiensten worden veelal afgesloten met
het lied: Lichtstad met uw paarlen poort.
Waarbij 400 mensen uit volle borst zingend de
kerk verlaten en naar de Schakel gaan voor een
gratis kopje koffie of thee.

Wilt u meer weten kijk dan op
samenzingenhardenberg.nl

Rest ons nog de commissie te bedanken voor
het gesprek en allen een gezegend jubileum
jaar te wensen.

Ineke en Rezina




A" Protestantse kerk De Heer zij in u,
" ’ wijkgemeente Radewijk om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij 6m u héén,

als een beschermende muur, als anderen over u
heen vallen.

De Heer zij béven u,

om u te zegenen.

Z6 zegene u de almachtige God,-

vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Bert Broers

Op 10 december deelden we met 21 mensen de
maaltijd, die door Bert Broers, Gerrit Jan en
Rezina Ramaker samen was voorbereid. De
koffiekamer was gezellig ingericht door Magda
en Leo Witte. Onder het genot van een drankje
en aan tafel kwamen de tongen los,

Bij U is de wijsheid, die uw werken kent en dieerbij  ondertussen genietend van de maaltijd.

was toen U de wereld schiep. Zij weet wat U Verschillende mensen hebben aangegeven dat
goedkeurt en wat met uw geboden in ze er deze keer niet bij konden zijn. We hopen
overeenstemming is. Zend haar hierheen vanuit de  hen een volgende keer te mogen begroeten.
heilige hemel, van bij uw luisterrijke troon, om mij
met raad en daad bij te staan, opdat ik weet wat U
goed vindt.

Allereerst wensen wij u heel veel heil en zegen
toe voor 2025. Misschien kon je niet wachten
om aan dit jaar te beginnen. Heb je hele
plannen met een nieuwe opleiding, een nieuwe
baan, een nieuwe toekomst met je partner en
eventuele kinderen.

Misschien ook zie je dit nieuwe jaar met angst en
beven tegemoet en weet je niet hoe het
allemaal gaat lopen.

Hoe het ook zij, we mogen ons gezegende
mensen weten en ik hoop dat 2025 — misschien
ondanks alles - een goed jaar voor je zal worden.
Zegen van Sint Patrick:

De Heer zij vdor u,

om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij dchter u,

om u in de armen te sluiten en om u te beschermen
voor gevaar.

De Heer zij dnder u,

om u op te vangen als u dreigt te vallen.
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Op 11 december waren de kinderen van de
basisschoolleeftijd uitgenodigd voor een

spelmiddag en pannenkoeken eten. Na eerst
wat te hebben gedronken en gesnoept, gingen
we levend ganzenbord spelen. Wat waren de

kinderen snel met het gooien van de
dobbelstenen en het oplossen van de vragen.
Een gezellige drukte. Vooral, omdat er ook
oma’s, mama'’s en kleinere broertjes en zusjes
waren. Ook kwam de ( Sjompie) Kerstman nog
even langs. Volgens sommige kinderen een
neppert. De pannenkoeken gingen er wel in bij
de kids.

De 4e advent was er geen kerkdienst ingepland
voor Radewijk. Wij, de organisten Jan Kamphuis
en Jan Broekroelofs, Ina Hoekerswever, Rezina
Ramaker en Henk Peeneman, hebben een
zangdienst voorbereid voor en samen met
gemeenteleden. Dat er behoefte bestaat aan dit
soort diensten bleek wel uit de reacties na
afloop, maar ook uit de liederen die door
mensen werden aangedragen.

De kerstnachtdienst werd gehouden in de
Opgang om 9.30 uur. Musicale medewerking
van een celliste , Cora Paulides en pianiste
Norma. Edens Tevens werden door Jan Ramaker
en Magda Witte het lied Mary’s boy child
gezongen onder begeleiding van Bert Broers.
Eerste kerstdag was er een gezinsdienst.

Jan Broekroelofs speelde op het orgel en Bertus
Veldsink op de trompet. Daarnaast was er
speciale aandacht voor de kinderen door een
filmpje over de geboorte van Jezus van Dick
Bruna. Helaas was de predikant niet aanwezig,
maar dienstdoende ouderling Alie Peeneman
heeft de dienst in goede banen geleid.

De eerste dienst was op 5 januari, waar we zijn
begonnen met koffie en knieperties, waarna om
10.00 uur o.l.v. Wout Kelder onze eerste dienst
van het jaar vierden.

Rezina Ramaker



AN Protestantse kerk
‘ # cente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Deze oude nieuwjaarwens is deze maand vaak
gezegd en gehoord. ‘Heil’ heeft met ‘heel’

te maken: het Kind van Betlehem maakt heel
wat is gebroken. Wat is dan geheeld dat stuk
was? De relatie met de Allerhoogste! Heel de
wereld, wie mensen ook zijn of waar zij ook
vandaan komen, mag Hem dankzij Jezus als
Vader leren kennen. ‘Zegen' is voorspoed. In
de Bijbel betekent het woord letterlijk ‘goede
dingen zeggen' Als het dan ook nog de Heer

zelf is, die goede dingen over ons zegt, dan komt

het wel goed!

Dat was ook de boodschap van het Kerstverhaal,

dat op verschillende manieren is

gedeeld in Heemse. Op 24 december was er
vanaf het donker worden de mogelijkheid,

om het Kerstverhaal te beleven rondom de
Heemser Esch, in de tweejaarlijkse
Kerstwandeling. In kleine groepen werden
mensen rondgeleid. Ze reisden langs mooi
verlichte paden naar het kind in de kribbe, en ze
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kwamen er de hoofdrolspelers uit het
Kerstevangelie tegen. En al wordt de wandeling
niet vanuit onze kerk georganiseerd, vaak
waren wandelaars, spelers en organisatoren
leden van onze gemeente. Prachtig om zo

het verhaal over de geboorte van de Heiland te
delen en beleven!

‘s Avonds was er een Kerstnachtviering in de
Kandelaarkerk. Onze gemeente zette deze
viering op samen met de Christelijk
Gereformeerde Kerk en de Nederlandse
Gereformeerde Kerk in Heemse. Een uniek
moment in de geschiedenis van Heemse!



Uit elke (wijk)gemeente was een voorganger die
een gedeelte van de dienst op zich nam. Mooi
om zo samen het Kerstfeest in te luiden!

Op Kerstmorgen vierden we in onze Witte of
Lambertuskerk het Kerstfeest.

Een ensemble van het Hardenbergs Christelijk
Mannenkoor zong met en voor ons
Kerstliederen, en de kinderen sloten het project
‘onderweg naar Betlehem'’ af.

Na afloop ontving iedereen een "kersthuisje" van
de kinderdienst en kon men genieten van een
beker heerlijk warme chocolademelk!

Nog in het oude jaar kwamen mensen van de
‘Patatgeneratie’ (geboortejaar tussen 1970 en
1985) bij elkaar. Een geuzennaam, want er was
genoeg zin om samen dingen te ondernemen,
om te groeien in geloof en leven. Afgesproken
is, met elkaar om de twee maanden iets te doen.
Spreken over wat ons bezighoudt, samen een
wandeling maken, met elkaar eten, etc. De
winterwandeling op 5 januari werd vanwege
het slechte weer (natte sneeuw) afgelast.

Drie jonge vrouwen hebben zich aangemeld om
belijdenis te doen van hun geloof. Prachtig! Met
hen wordt deze maand een groepje gestart om
met elkaar te kunnen spreken over de betekenis
van christelijk geloof en hoe dit vorm krijgt in
het leven. Wie weet heb je er wel eens over
gedacht om belijdenis doen, of ben je
nieuwsgierig naar wat dat is. Je kunt je bij hen
aansluiten! Neem, als je dat wilt, even contact
op met ds. Geralda Rohaan. Meedoen betekent
niet: verplicht belijdenis doen.

We beginnen het jaar weer goed. Als u in de
maand december of januari 70 jaar of ouder
geworden bent dan heeft u een uitnodiging
gekregen (of u krijgt die nog) voor een gezellige
bijeenkomst in de Aerninckhoff. Die duurt zo
van vier tot half zes. We vieren uw verjaardag,
en u mag — als u een partner heeft — die
meebrengen. Hartelijk welkom. Als u vervoer
nodig heeft, neemt u dan even contact op met
één van de pastores.

H

PPY
B/ RTHDAY



Afgelopen jaar hebben we met elkaar de Bijbel
helemaal gelezen. Maar liefst 30 mensen
probeerden elke dag een aantal hoofdstukken
te lezen en zo kun je in één jaar de hele Bijbel
een keer gelezen hebben. Het was een hele
kluif maar we zijn bijna klaar. Op dinsdag 6
februari komen we bij elkaar om terug te
blikken op de laatste hoofdstukken. Dan
overleggen we ook wat we verder gaan doen,
want, het smaakt naar meer! U gaat dus zeker
horen wat het vervolg zal zijn!

Na vele jaren van trouwe dienst op het orgel, zal
26 januari officieel de laatste zondag zijn dat hij
ons als organist zal begeleiden. Dat laten we
natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! In deze
dienst zullen we dus aandacht geven aan Kees
op een manier die bij hem past. Weet u welkom
om ook zelf persoonlijk afscheid te kunnen
nemen en hem te kunnen bedanken.

In de kerkenraad is de wens uitgesproken om
ook diensten door gemeenteleden te laten
organiseren in onze kerk. Misschien is er wel
een goede ‘preek van de leek; heeft u creatieve
ideeén om te vieren en te leren en te dienen op
een andere manier dan anders, en vindt u het
mooi daar samen over na te denken. Laat het
onze scriba Rebecca van Breden maar weten!
Mail:
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl.

Op 9 februari wordt de morgendienst gehouden
in samenwerking met C.B.S. ‘De Vlinder’. Wie op
“De Vlinder' zit, én wie daar niet op zit, van

harte welkom! Neem maar iemand mee!
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Een dienst voor de allerkleinste gemeenteleden
is op zondagmiddag 16 februari, half vier.
Noteer deze ‘Ukkepukdienst’ vast!

Er gebeurt veel in de wijk. Er worden weer
wijkbijeenkomsten gehouden in de wijk -
houdt uw brievenbus in de gaten. Maar ook
voor gezamenlijke ontmoetingen bent u
uitgenodigd. De seniorenmiddagen zijn op de
3e dinsdag van de maand om 15:30 uur.
Daarnaast bent u welkom op de inloopochtend
op vrijdagmorgen, van 10-12 uur, voor een kop
koffie en gezelligheid, voor een luisterend oor
of een spelletje... loop maar eens binnen!

Ds. Gijsbert Rohaan




Voordat het 1e advent was hebben de kinderen
van de kinderdienst thuis een koffer gehad om
mee te gaan op reis. In deze koffer zat elke
week een deel van de Rebus en een boekje om
zo ook thuis mee te gaan op reis. We gingen
thuis, in de kerk en tijdens de kinderdienst
samen op reis door de stad Bethlehem en
hebben bij verschillende huisjes aangeklopt
waarbij we een verhaal hebben gehoord uit de
Bijbel wat in Bethlehem heeft plaatsgevonden.
1e advent Ruth en Naomi, doordat Ruth met
Naomi mee ging zullen er jaren later grote
dingen gebeuren in Bethlehem. We knutselen
met brooddeeg (want Bethlehem betekent huis
van brood).

2e advent vandaag hoorden we dat juist David
koning werd. Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet
hoe groot hij is. Wat je van buiten ziet, is niet
belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst
naar, maar let erop hoe een mens van binnen is.
Tijdens de kinderdienst hebben we een kroon
geknutseld met een liefdevol hart.

3e advent ging over de profeet Micha, die in
Bethlehem vertelde over de komst van de
nieuwe koning. Het kleine bijbeltje uit de koffer
gaf het bijbelboek Micha aan.

In de kinderdienst maakten we van zwart karton
en vliegerpapier het kleine stadje Bethlehem
na.

4e advent, we hoorden het verhaal over Jozef en
Maria die op reis moesten naar Bethlehem. Dit
was geen makkelijke reis, 180 km lopen en dat
met een dikke buik. Als ze er eenmaal zijn, is het
nog maar afwachten of er ergens een plek is om
te slapen. We knutselen samen een Bethlehem
kerstbal.

Toen was het kerst, in de koffer die we thuis
hebben stond de mooie boodschap: "Vandaag
is jullie redder geboren”

De 3 wijzen werden op de plaat bij het laatste
huisje gezet en ook hadden ze geschenken
mee. Bij de kinderdienst keken we naar het

kerstverhaal uitgebeeld door de zandtovenaar
en spraken we erover. De wijze mannen reizen
naar Jeruzalem, daar moet de nieuwe koning
immers gevonden worden. Hun droom lijkt in
het water te vallen. Maar nadat ze in het boek
van de profeet Micha ontdekt hebben dat de
nieuwe koning in Bethlehem is geboren, reizen
ze verder. Ze komen op hun bestemming! De
jongste kinderen knutselen samen een ster en
de oudsten volgen de sterren zodat ze de
opdrachten kunnen oplossen. Na de
kinderdienst gingen we in een optocht door de
kerk met onze zelfgemaakte ster, of als 3 wijzen
of met een instrument. Het was een prachtige
optocht.

Bij de uitgang kreeg iedereen een huisje mee
met een ster met een groet van ons allen.
Omdat het niet uitmaakt in welk huis je woont,
is God er altijd voor je, wie je ook bent.

Ook mochten de kinderen nog een boek
uitzoeken met een mooie boekenlegger.

"
\ £ g ’ -.




&, Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Een nieuw jaar ligt voor ons, natuurlijk de beste
wensen voor iedereen! Hopelijk kunnen wij
elkaar weer vaak ontmoeten in de Matrix en
verder bouwen aan verbinding binnen onze
gemeente. Een nieuw jaar met nieuwe kansen
en mogelijkheden!

Kerstavondviering in de Levensbron
Kerstavondviering 'Oh, mensen kom!'

Daar hadden de mensen gehoor aan gegeven.
Ruim vierhonderd mensen waren gekomen
naar de kerstavondviering die we samen met
de NGK hadden georganiseerd in de
Levensbron. Het zingen werd fantastisch
begeleid en ondersteund door koor Soul 2 Soul
en hun band. Ze lieten ook nog een paar mooie
nummers horen met solisten. Het samen
zingen zorgde voor mooie momenten. Wat al
bij de start van de viering begon, toen ze
vanuit alle hoeken samen met de gemeente
het nummer 'Oh, mensen kom' van Sela
zongen.

Tijdens de viering was er het kindmoment,
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waarbij een heuse kerstkijkdoos centraal stond.
En tijdens de viering een puzzel, met na afloop
een attentie in de vorm van een
kerstdoeboekje. Bij elke letter die verscheen
werd er druk meegeschreven.

Ds. Henk Bond hield een mooie overdenking
over op weg gaan naar de stal. Maar is het nu
'Oh, mensen kom' of meer 'oh, mensen ga'?
Het gaf mooie stof tot nadenken.

We kunnen terugkijken op een mooie
gezamenlijke viering. Waarin we niet alleen de
komst van Jezus vierden, maar hem daar ook
mee eerden. Luid werd door jong en oud het
lied 'het was kerstnacht boven Bethlehem'
meegezongen. Het leek alsof de hemel even
open was.

Ondanks de miezer regen, konden we
traditioneel
afsluiten met
warme chocomel
en het zingen van
het Ere zij God,
buiten bij de
vuurkorven.

Veel dank voor
iedereen die zich
voor en achter de
schermen heeft
ingezet voor deze
geslaagde
viering!

Hartelijke groeten, ds. Yvonne

In een volle Matrix ging ds. Yvonne van
Benthem voor tijdens de Kerstviering op Eerste
Kerstdag.

Kinderen uit eigen kerk vormden een levende
kerststal én het decor voor een vertelling door
Manetta Batterink. De bijbellezing werd
gedaan door Dixy van Kamer. Ook was er het
mooie litugische bloemstuk, gemaakt door
meerdere gemeenteleden en toegelicht door
Ruth Schipper. De dienst werd besloten met
een gezamenlijk Ere zij God. Onze God en
Koning is geboren!



Een speciaal woord van dank voor de leiding van
de Kindernevendienst! Heel erg bedankt voor
alle tijd die er voor en rondom Kerst in alle
projecten wordt gestoken om de kinderen Kerst
te laten beleven en de gemeente er ook nog
van mee te laten genieten. Geweldig!

De kerkdiensten in de Matrix iedere week live
worden uitgezonden? Dit is de ene week met
beeld & geluid en de andere week alleen met
geluid. Je vindt de livestream voor de diensten
op ons YouTube kanaal
(https://www.youtube.com/channel/UC7U3p5L
9N_VHDphgD-575lg).

Hier is de dienst ook later terug te kijken.

Is je kindje geboren? Laat het ons weten! Je
kaartje mag naar de scriba Van Rechterenallee 2
of:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.

In het komende jaar staat er op de volgende
zondagen een doopdienst gepland:

2 februari

2 maart

6 april

4 mei

8 juni

Wilt u uw kindje laten dopen? Laat dit weten aan
de scriba Mariétte Zoer:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
06 - 4040 4407

of ds. Piet Langbroek - info@pietlangbroek.nl -
06- 42216019
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Het is al even geleden, op 3 november heeft
Tiny Voet afscheid genomen als ouderling en
coordinator van het pastoraal team. Ze heeft
haar functie vele jaren met verve vervuld,
waarvoor nogmaals heel veel dank!

Tevens werd bevestigd Marjon van der Lugt als
diaken. Zij stelt zich even aan u voor:

Mijn naam is Marjon van der Lugt en ik woon
sinds kort in Hardenberg. In september 2023
zijn wij vanuit Gouda naar deze streek verhuisd
en hebben wij ons bij de Matrix aangesloten.
Ik was al aan het rondkijken wat ik binnen deze
wijkgemeente kon doen, toen ik de oproep
voor diaken hoorde. In Gouda heb ik als
ambtsdrager wel pastoraal werk gedaan, maar
de diaconie was nieuw voor mij. Een nieuwe
uitdaging, dacht ik! In een fijn team van
diakenen ben ik begonnen en ik vind het een
bijzondere taak.
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Wie wijst mij de weg omhoog
Als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
Naar wat mij richting geeft?

Onze Heer die alles maakte
De schaduw op ons pad
Blijft met ons verbonden
Hij waakt bij elke stap
Onze Heer die alles maakte
Beschermer voor altijd
Waar wij gaan en komen
Hij blijft in eeuwigheid
(Auteur: Sela)




Nieinand heeft God ooit gezien.

Maar als we elkaar liefhebben,

blijft God in ons en is zijn liefde in ons
tot volmaaktheid gekomen.

1 Johannes 4:12

-
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Wijkpredikant
A

wijkgemeente Baalder

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Op zaterdag 18 januari a.s. houden we een

high tea voor de wijk 4 in Baalder. De Zonnehof,
Qosthof, Binnenhof, Kamphof, Weidehof,
Rodedijk, Meester Westerhofdijk een gedeelte
Hardenbergerweg en Gramsbergerweg en
Beekweg. Er komt nog een persoonlijke
uitnodiging. Graag zien/spreken we u, jullie
dan. Het is van 15-17 uur!

Wijkteam wijk 4

Aan alle wijkbewoners van de volgende wijken:
Ondermaat, Bovenmaat, Wilgenstuk, de Bree,
Hofweg, Albert Schweitzerlaan / plein en de
Eiberhof; een uitnodiging voor het nieuwe jaar!
Elkaar even ontmoeten, even bijpraten en een
kopje “snert” eten. Voor de “niet snerteters” is er
een ander soepie.

Wanneer: vrijdag 17 januari

Waar: Sporthal de Kamp

Hoe laat: 17.00 uur

Er volgt nog een officiéle uithodiging, maar dan
kunt u dit alvast noteren.

Namens de wijkteams een hartelijke groet.
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Je hoopt natuurlijk dat het NIET gebeurt:
machtsmisbruik binnen onze wijkgemeente op
wat voor manier dan ook. Seksueel, psychisch,
manipulerend: een contactpersoon, diaken,
ouderling, jeugdwerker, dominee. Maar als het
wél gebeurt dan is het zeker de bedoeling dat
het stopt en dat je - als je er slachtoffer van
bent! — een veilig plekje hebt waar je het kunt
melden. Onze gemeente heeft twee
vertrouwenspersonen, een man en een Vrouw:
Theo Oldehinkel en Neeltje Jonkers. Neem s.v.p.
contact met ze op als het wél nodig is! Mw.
Neeltje Jonkers-Salomons, 06 - 10 70 36 56,
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel, 06 - 83 70 03 28,
theo.oldehinkel@gmail.com

Sinds september 2022 zijn wij, Nel, Joke,
Hannie, Aly, Eef en Dity begonnen met een
gespreksgroep over verschillende
onderwerpen. ledere eerste woensdag van de
maand komen we samen bij een deelnemer en
bedenken om de beurt een gespreksthema.
Dit varieert van Bijbelse tot sociale
onderwerpen.

We respecteren ieders mening en hebben
aandacht voor elkaar. Daarbij is het ook heel
gezellig. Wim v.d. Wel is af en toe aanwezig.
Wil je meer informatie dan kun je contact
opnemen met Nel Bolte of Wim v.d. Wel

Willen we heel graag heel veel van jullie
ontmoeten in de Kamp. Er gaan nl. écht dingen
veranderen in de kerk. Vermoedelijk krijgt onze
wijk door bezuinigingen nog minder tijd voor
de dominee (0,7 naar 0,6 is een realistische
kans). Dat maakt dat we al een hele tijd geleden
daarover aan het nadenken zijn geslagen:
Misschien zijn we voor een deel wel
“domineeskerk”. Maar als er steeds minder
“dominee” is, dan kun je best op heel andere
manieren kerk zijn. Je hebt elkaar dan nodig!



Er zijn vier mensen uit onze wijk — Francis
Herrijgers, Ellen Kapteijn, Erna Nonkes en Henk
Dunnewind — die in andere kerken zijn gaan
kijken hoe je het misschien anders kunt
aanpakken. En dat gaan ze met ons delen!
Daarbij is het belangrijk dat we SAMEN met
elkaar kijken hoe WE SAMEN verder kunnen.
Dus, het wordt een creatieve dienst, waarin we
66k met elkaar in gesprek gaan en hopelijk
vinden we samen — krijgen we inspiratie — om
dingen anders te gaan doen. Niet zonder
dominee, maar meer samen.

Nou denk je misschien: ik ben al in geen tijden in
de Kamp geweest, ze zullen me daar zien
aankomen. Dat klopt, we zien je écht graag
komen! Sterker nog, er komen in zo'n totaal ca.
250 mensen naar de Kamp en we zijn met ruim
700. Dus er zijn veel meer mensen die vast
denken “ze zullen me zien aankomen”. We zien
jullie allemaal écht graag. In de loop van de
maand gaan we jullie per adres ook nog een
keer persoonlijk uitnodigen. Maar nu vast:
schrijf deze op in je agenda en kom als je je wat
verbonden voelt met onze gemeente!!!

Een hartelijke groet voor u allen,

ds. WIm van der Wel.
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A", Protestantse kerk
h‘ ’7 wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar 2025
begonnen we met ontmoeting onder de koffie,
om elkaar de beste wensen toe te zeggen. Wat
was dat een gezellig begin! We hebben op
briefjes geschreven wat onze beste wensen voor
elkaar en de wereld zijn.

Bewaar wat fijn is of dit nu groot of klein is.
Vrede en saamhorigheid over heel de wereld.
Veel liefde en geluk en gezondheid.
Waardevolle momenten met dierbare mensen
om ons heen.

Dat de wereld een beetje beter wordt.

Naar elkaar omzien.

Goed samenzijn.

Twee gezonde kleinkinderen.

Een liefdevol 2025.

Veel liefde, saamhorigheid en plezier.

Goede fysieke en mentale gezondheid.
Verdraagzaamheid.

Gezinsuitbreiding.

Vrede!
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Een einde aan al die narigheid die je iedere
avond in het nieuws hoort!

Gezondheid.

Minder paniekgeroep.

Dat “de groten” eindelijk elkaar in vrede
opzoeken.

Lichtpuntjes op elkaars levenspad.

Hou vast wat raakt en probeer los te laten wat
niet gelukkig maakt.

Om de week hebben wij in sporthal de Beek
onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur
met de dienst, maar daarvoor is er al veel
gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de
zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid
worden ingericht en de muziekinstrumenten
aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding
met elkaar rondom de vieringen. We vinden dat
heel belangrijk in onze wijk. Van harte
uitgenodigd.

Op zondag 15 december was er een ‘zangdienst
van Advent’ waarin we samen met pianist Kees
Kuiper en de cantorij Baalderveld mooie
liederen van licht en hoop konden zingen. Op
Kerstavond was er de Gezinsviering in de Beek.
Fijn dat er zoveel mensen waren. De zaal was
sfeervol ingericht en we zongen met elkaar de
bekende kerstliederen. Het jeugdkoor Animato
heeft een prachtige bijdrage geleverd aan de
viering. Verder hebben velen meegewerkt aan
de dienst. We zijn er samen dankbaar voor dat
we dit zo kunnen doen.

We kijken terug op een mooie serie diensten!
Op 2 en 16 februari en 2 en 16 maart zijn de
volgende!



We danken Eltjo Dijkhuis voor zijn inzet voor Ds. Langbroek is wekelijks op maandag vanaf 10

onze wijkgemeente. Acht jaar lang heeft Eltjo uur in de consistorie in de Hoftekerk aanwezig
bijgedragen aan de eigen sfeer in onze voor spreekuur. Je kunt er zo naar toe komen.
wijkgemeente, aan een nieuwe structuur van Daarbij zijn er in de week genoeg momenten
werken, inhoudelijke ruimzinnigheid en om een afspraak te maken met Piet of met onze
praktisch het maken van roosters en kalender, kerkelijk werker Ellen Kolthof. Neem contact met
verzorgen van de post bij de start van het Ellen of Piet op om op een ander tijdstip thuis of
seizoen. En nog veel meer, maar altijd goed! elders een afspraak te maken.

Eltjo, hartelijke dank. En, vooral ook mooi,
samen met Wilma jullie huis open voor ons
overleg aan de tafel, en zingen met de cantorij,
met lekkere koekjes bij de koffie. Dank voor je
culinaire muzikale gastvrijheid én het mooie lied
van Lohues, over zingen is 2x bidden; we willen
je super bedanken en jullie alle goeds
toewensen in de toekomst.

Wij hebben een wijkfonds voor onze eigen
wijkgemeente waar we veel mee kunnen doen.
Wil je daar een bijdrage aan geven , dan kan dat
natuurlijk. De Baalderveldpot wordt beheerd
door Henk Kleinjan. Wanneer je kosten hebt
gemaakt voor onze wijkgemeente die je kunt
declareren, dan kun je gegevens met bonnetjes
in de bus doen bij Henk Kleinjan, Floralaan 82.
henkengerina@hetnet.nl

Tjalling Alkema komt de taakgroep diaconie in
onze wijkgemeente versterken. Tjalling heeft
ervaring want al eerder heeft hij twee
ambtstermijnen vervuld. In de dienst op 5
januari heeft de bevestiging plaatsgevonden.
Fijn Tjalling en alle goeds in je taak als diaken.




&%, Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Wij hopen dat u allemaal waardevolle
feestdagen heeft gehad, ook als u in deze
periode kerstgemis ervaart. De feestdagen zijn
niet voor iedereen even makkelijk. Des te
mooier dat wij ook samen optrekken als gezin
van God, zichtbaar in kerstdiensten en oud- en
nieuwjaardienst in de kerk. De komst van onze
Redder naar onze wereld hebben wij uitbundig
kunnen vieren in de Kerstnachtdienst en
Kerstdienst. Hartelijk dank voor uw komst en
dank aan de mensen die zich ingezet hebben
voor de extra feestelijke tint aan deze diensten!
Wij zijn het nieuwe jaar ingegaan. Wij wensen u
Gods zegen toe voor 2025!

Voor sommigen is de jaarwisseling de kans om
aan goede voornemens te beginnen. Om goede
zaken voort te zetten en wat anders moet, aan
te pakken. Misschien geldt dat ook wel voor de
periode waar wij als wijkgemeente ons in
bevinden. Er wordt nagedacht over het
vormgeven van het pastoraat in wijk Centrum
en wij hopen in dit jaar stappen te mogen gaan
zetten om een nieuwe predikant te beroepen.
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Alle predikanten en kerkelijk werkers van de PG
Hardenberg-Heemse hebben de afgelopen
maanden met elkaar gesproken over de
toekomst van onze gemeente met betrekking
tot de inzet van de ‘professionals’ in de wijken.
Het advies is in december naar de Algemene
Kerkenraad en de wijkkerkenraden gestuurd.
Het vraagt aan ons als (kerkenraad van) wijk
Centrum om een goed gesprek met elkaar aan
te gaan. Met het advies van de voorgangers en
het beleidsplan op tafel gaan we nadenken over
de toekomst van onze wijkgemeente. Zodra
meer valt te zeggen over deze bezinning
brengen wij u uiteraard op de hoogte. Het is
goed om dit proces in uw gebeden te noemen.

Als werkgroep pastoraat zijn we bezig om
pastorale zorg te waarborgen voor waar dat
echt nodig is. Ook zoeken we naar nieuwe of
andere manieren om met mensen in contact te
komen of te blijven. Dit proces kost tijd — maar
nog belangrijker: daar hebben we mensen —u
dus — voor nodig. Inmiddels is er een
ontmoeting geweest met de mensen die



hebben aangegeven wel iets te willen doen.
Want naast ouderlingen, pastoraal bezoekers
encontactpersonen hebben we ook mensen
voor kortere projecten nodig. We beseffen dat
velen van u al actief waren - maar we hopen dat
u met ons meedenkt en -doet!

Op zondag 26 januari nemen we afscheid van
de ouderlingen Frank Kaman, Erica Kaman,
Jenny Hutten en Gretha Zweers, diakenen Diny
Habers en Zientje Lammers en van de pastoraal
bezoeker Gert Weitkamp. Gerrie Reuvers en
Gina Borneman hebben al eerder afscheid
genomen. We zijn dankbaar voor hoe zij hun
gaven en talenten jarenlang hebben ingezet
ten dienst van onze kerkelijke gemeente, velen
van hen blijven dat op andere manieren nog
steeds doen.

We mogen ook mensen in het ambt bevestigen:

Als diaken: Joke Feenstra, Ferry Moeken en
Gerard Veurink en als ouderling-scriba
verwelkomen we Gea Zagers. Jenny
Welleweerd was scriba, heeft even een dubbele
rol vervuld, vanaf 26 januari zal ze als
ouderling-voorzitter verder gaan. We zijn heel
dankbaar dat deze mensen een taak (soms
opnieuw) op zich nemen!

We hopen dat u er 26 januari allemaal bij bent,
om deze mensen te bedanken en te dragen in
uw gebeden.

Als u goed kijkt ziet u dat er op het pastorale
vlak nu geen nieuwe mensen (ouderlingen of
pastorale bezoekers) bij komen. Terwijl dat wel
nodig is om goede pastorale zorg te blijven
bieden. Verschillende wijken zijn vacant. Een
vraag aan ons allen: Wie wil meehelpen in dit
mooie werk in onze wijkgemeente?

Misschien samen met anderen, misschien een
deeltaak, als een wijk te groot lijkt. Neem
contact op met onze scriba of een van onze
voorgangers om hierover te praten.

Een hartelijke groet, ook namens mijn collega’s
Elly en Ellen.

In Christus verbonden,

Martijn van Breden

Te Kerstdag: "Laat er licht zijn!" We konden
een lichtje aansteken als gebed om licht
voor iemand of iets.
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Dinsdag 10 december 2024 organiseerde de
Seniorenmiddag weer het traditionele
kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd
in de Schakel. Medewerking werd verleend
door Marja Nijmeijer en ds. Geralda Rohaan die
aan het eind nog samen aan het musiceren/
zingen gingen. De opkomst was boven
verwachting. Er moesten stoelen bij gezet
worden. Het was een mooie viering en heel
gezellig.
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Dinsdag 24 december was er in de
Stephanuskerk om 21.30 een sfeervolle
Kerstnachtdienst met Martijn van Breden en het
Kleinkoor van Zevenmaal. En na afloop
gliihwein en chocolade melk.

Op 1e Kerstdag was er om 10.00 uur dienst in de
Hoftekerk met medewerking van het Koper
ensemble en ds. Elly Veldman. Doordat de kerk
mooi vol zat, er goed werd gezongen en de
muziek prachtig werd gespeeld en de
boodschap vol hoop, was het een dienst waar
we wat aan hadden.

Henja Bakkenes




Boekbespreking

‘Als de hemel openscheurt’ (2024) door Gerdine Blom

Een waargebeurd verhaal van verdriet, verwondering en victorie.

Je kunt de familie Blom kennen van het populaire televisieprogramma Als de hemel
‘Een huis vol' Het gezin Blom heeft 8 kinderen, maar missen een dochter. 0 penscheurt
Toen ze voor zendingswerk in Albanié woonden verloren zij de zesjarige —

Mirjam. Het meisje werd ziek, en later vond moeder Gerdine haar _-?-:':-:';: i
bewusteloos in bed. Achteraf zou blijken dat Mirjam overleed aan een

bacteriéle infectie.

Gerdine vertelt in dit boek het heftige en rauwe verhaal over het verlies

van hun dochter. Tegelijk kan zij vertellen over een hemels perspectiefin =~
dit alles. Het raakt je diep als je leest over de hel waar de zwangere ' .
Gerdine doorheen gaat als zij met haar dochter met de ambulance naar
het ziekenhuis gaan. Helaas blijkt dat Mirjam thuis al overleden is. Op
diepe momenten van ellende zoals in het ziekenhuis of in het koude en
kille mortuarium ervaart Gerdine de aanwezigheid van God. En dat
maakt het een ontzettend dubbel boek. De chaos en de pijn van verlies raakt je diep, maar juist
daarin vertelt Gerdine hoe God haar bemoedigd heeft door alles heen.

Troost vinden bij God in de verdrietigste momenten in het leven. Het is bewonderingswaardig
knap hoe Gerdine daarover vertelt. In een interview zei ze: “In het begin was het heel rauw. Het
voelt alsof je uit elkaar wordt gescheurd. Het verdriet trok zo door mijn hele lichaam. Die avond
dacht ik echt: ik krijg nu weeén van verdriet. Het zette echt door.” Gerdien was op dat moment 6
maanden zwanger van haar zoontje Ezra. 'En dan was ik Ezra ook kwijt. Maar toen sprak God tot
haar. “Je moet zingen.” Dat was zo tegenstrijdig! Maar toen ben ik gaan zingen. De Heilige Geest
zong door me heen. Op een gegeven moment zong ik “We will overcome’ en dat soort liederen.
Dat heeft me er die nacht doorheen geholpen.”

Met het lezen van dit boek raak je geinspireerd door de boodschap van hoop en victorie die ons
geloof rijk is. Zelfs in de grote worsteling van het verlies van een kind. Jezus heeft de dood
overwonnen en er is leven!

Martijn van Breden
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es! De EO-Jongerendag 2025 gaat door!!

N

Waar en wanneer is de EO-Jongerendag in 20257
Zaterdag 24 mei van 14:00 tot 21:00 uur in Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam.

Hallo jongeren,

Zoals je kunt lezen: de EO-Jongerendag gaat door! Wij zouden graag met een bus
vol jongeren uit Hardenberg naar dit evenement willen. Maar dan moeten we wel
weten wie er allemaal mee willen. Voor wie deze dag eigenlijk is? Het programma is
gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar. Wil je mee? Of heb je nog vragen? Stuur
even een mail naar Cindy: c.grendelman@gmail.com of Jonathan:
jonathanzandman@hotmail.com Meer info en impressies van vorige jaren kun je
vinden op onderstaande website: https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag

Teenz 13 dec.: "A week away"
Vrijdag 13 december kwamen de tieners en leiding van Teenz

voor de laatste keer in 2024 bij elkaar. Dit keer bekeken we
de film/musical "A week away" (te zien op Netflix). Het
verhaal gaat over Will Hawkins, een tiener met grote
problemen. Als hij wordt gearresteerd, moet hij een
belangrijke keuze maken: naar de jeugdgevangenis of naar
een christelijk zomerkamp. In het kamp voelt Will zich
aanvankelijk als een vis op het droge, maar hij opent zijn hart,
vindt liefde bij een meisje dat regelmatig het kamp bezoekt en
voelt zich ten slotte thuis op de laatste plek waar hij dat had
verwacht. Tijdens de film genoot de jeugd van allerlei zelf
meegenomen hapjes zoals chips, popcorn, chocola. Ze vonden het best een leuke




film, al vonden ze de liedjes veel op elkaar lijken. Klik op de volgende link om één van de
liedjes te horen: https://www.youtube.com/watch?v=_xEDCg-9llw :

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

Oliebollen en kniepertjes actie van de 16+ groep

In oktober 2024 kwamen de jongeren van de 16+ groep al bij elkaar om te overleggen over
bovengenoemde actie. Vorig jaar zijn ze hiermee begonnen en met succes, dus dit jaar
waren ze weer enthousiast om dezelfde actie op te pakken. Dit jaar komt de opbrengst ten
goede aan de jongeren die met World Servants meegaan naar Rwanda. Er werden
kniepertjes gebakken in de schuur van Miny Bril en de oliebollen werden in een Diffelse
schuur gebakken door Gert-Jan Mulder en Bert Wiltink. Maandag 30 december werden de
bestellingen opgehaald in de Aerninckhoff.

De opbrengst? Maar liefst € 478,00

ledereen die hieraan meegewerkt heeft: super bedankt!!




In herinnering

Jan Willem van Braak

Op 30 november overleed Jan Willem van Braak,
in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde met zijn
vrouw Aly van Braak- de Lange aan de
Havenweg 2.

Jan Willem werd geboren aan de Ommerweg,
na hem kwam een zus. Hij had meer interesse in
techniek dan in de boerderij. Na de technische
school kwam hij uiteindelijk bij de Wavin te
werken, daar heeft hij zich verder kunnen
ontwikkelen. In 1962 trouwde hij met Aly en
samen kregen ze twee dochters (Jennet en
Geja) en een zoon (John). Ze woonden lang aan
de Elzenlaan. Hij was een lieve en betrokken
vader en opa. Handig - dus steeds bij de
kinderen aan het werk.

Nadat hij met de VUT was ging hij nog door als
examinator van opleidingen. Jan Willem was
een sociale man. Binnen de (Hessenweg)kerk
heeft hij zich op vele manieren ingezet. Zingen
had zijn hart: meer dan 50 jaar bij het HCM, ook
daar was hij heel actief.

Aly en Jan Willem verhuisden naar een
appartement in het centrum, de Havenweg. In

2021 kreeg Jan
Willem een
herseninfarct. Hij
deed zijn uiterste
best om te
revalideren, maar hij
bleef overal hulp bij
nodig hebben en
woonde daarom de
laatste 3,5 jaarin
Clara. Nooit klaagde
hij. Velen bleven bij hem komen. Aly was elke
dag bij hem.

In de dankdienst in de Hessenwegkerk stond
deze belofte centraal: ‘Mijn oog is op u’ uit
Psalm 32. Ook als wij God niet zien, blijft Hij ons
zien. We zongen - samen met het HCM - uit
volle borst. We wensen Aly, de kinderen, klein-
en achterkleinkinderen troost en kracht toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Geesje Meijer - Lenters

Op 1 december overleed Geesje Meijer, in
Qostloorn, waar ze een klein jaar woonde.
Geesje werd geboren in Brucht, als jongste van
7 kinderen. Ze leerde Hendrik Meijer kennen en
na een lange verkering trouwden ze. Ze gingen
in Radewijk bij zijn ouders inwonen. De
kinderen Gerri, Jan en Ina werden geboren, en
het gezin verhuisde naar een dubbele woning
aan de Bruchterweg - opa en oma hadden zo
meer hun eigen plek. Geesje was een
vooruitstrevende vrouw, ze reed al vroeg auto,
ze ging er graag op uit en paste op de
kleinkinderen. Haar zus Dien had zorg nodig en
woonde bij hun moeder. Toen deze overleed
kwam Dien bij Geesje en Hendrik wonen.
Uiteindelijk ging ze naar een woongroep, maar
Geesje heeft altijd trouw en liefdevol contact
gehouden. Toen de kinderen uit huis waren
betrokken ze een kleinere woning, toch weer
aan de Bruchterweg. Samen hebben ze daar
genoten. De kleinkinderen hebben prachtige
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herinneringen aan opa
en oma. Lekker eten,
kleding die ze maakte.
Begin 2020 overleed
haar Hendrik. Dat had
veel impact op haar.
Alleen wonen ging
niet meer. Na een
periode in de Overlaat
kwam ze in Oostloorn.
Haar vermogens
gingen achteruit, maar
wat genoot ze van de achterkleinkinderen die
ze mee mocht maken. De dankdienst voor haar
leven, in de Witte of Lambertuskerk, stond in
het teken van ‘Mijn genade is u genoeg' Ze is
bij haar man op de Larikshof begraven. Haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen
we troost toe.

Ds. Elly Veldman-Potters



In herinnering

Jan Zweers

Op 12 december overleed Jan Zweers, hij werd
81 jaar. Jan wist al een tijdje dat het niet lang
meer zou duren voordat hij zou sterven. Al jaren
ging hij naar de dialyse en er waren meer
klachten, maar de dokter had gezegd dat het
niet lang meer zou duren.

Jan had een rotsvast vertrouwen in de Here God
en dat gaf hem een diepe rust om te
aanvaarden dat hij zou sterven. In de
afscheidsdienst hebben we allemaal liederen
gezongen die hij als lagere schooljongen heeft
geleerd. Uit het hoofd, maar wat in zijn hoofd
zat was in zijn hart terechtgekomen en had
daar diep wortel geschoten.

Lang hebben we Jan kunnen zien fietsen op zijn
elektrische fiets, als een ruiter op het paard —
het stalen ros - . Jan hield intens van paarden én
van fietsen. En toen dat niet meer ging op de
scootmobiel. Hij hield nog veel meer van Bep
en van de kinderen én de kleinkinderen. Maar
Jan was niet zo goed in onder woorden
brengen van wat hij voelde. Een blanke pit en
de ruwe bolster. Daarom waren die liederen

tijdens de dienst veelzeggend, wélsprekend.
Vooral “ik wil U 0 God mijn dank betalen”. Dan
schoot hij vol.

Hij kwam jong bij huis, op zijn 56e: 40 jaar had
hij gewerkt bij de PTT en dan mocht je — toen
nog wel — met pensioen. Na zijn pensioen is hij
op veel manieren actief geweest onder andere
als hulpkoster in de Hoftekerk. Daar was hij als
kind binnengedragen om Gods teken van diens
trouw te ontvangen.

Van daaruit is hij uitgedragen in het vertrouwen
dat God zijn trouw waarmaakt.

Ds. Wim van der Wel

Berendina Geertjes - Waterink

Berendina Waterink werd geboren als middelste
van vijf kinderen, in Stobbenhaar. Een vrolijk,
liefdevol gezin. Ze trouwde in 1955 met Roelof
Geertjes. Samen woonden ze lang in Balkbrug,
waar ook hun drie dochters, Ineke, Ada en
Kathleen werden geboren. Ze was een lieve,
kleurrijke moeder, sportief en druk met o.a. de
moestuin. Ze was altijd goedgehumeurd, hield
van boeken en van gedichten lezen. Samen
genoten ze van de kleinkinderen. Roelof en
Berendina verhuisden in 2006 naar Hardenberg,
in de Spoorstede konden ze gelijkvloers wonen.
Daar waren ze er goed in om gebruik te maken
van wat er mogelijk was, zoals een duo-fiets en
later een duo-scootmabiel. In 2021 overleed
haar man. Met behulp van een dochter die
dichtbij woont en de thuiszorg kon ze in haar
eigen woning blijven wonen. Haar vermogens
gingen achteruit, haar zonnige humeur bleef.
Zij overleed op 17 december in de gezegende
leeftijd van 97 jaar. In de afscheidsbijeenkomst

hoorden we
liefdevolle woorden
van haar kinderen en
lazen we prediker 3,
het tijds-gedicht dat
wel bij haar en haar
manier van geloven
paste. We luisteren
naar ‘Zolang er
mensen zijn op
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aarde’ Daarna hebben we haar vanuit haar huis
naar de begraafplaats aan de Bruchterweg
gebracht. Haar kinderen en kleinkinderen
wensen we troost en vrede toe.

Ds. Elly Veldman-Potters
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Mensen verlangen ernaar genezen te worden.
Zoeken naar heelheid en verbinding met God,
juist wanneer broosheid en beperking zich
voordoen. Vanuit de kerk is er aandacht voor
de zieken. In de voorbeden in de eredienst en
thuis. Mensen zoeken elkaar op, thuis of in het
ziekenhuis. We vermelden hun namen in het
kerkblad of nieuwsbrief om ze onder de
aandacht te brengen.

De kerk van Jezus Christus heeft zieken nog iets
te bieden - de ziekenzalving. Dat gebruik of
ritueel is niet nieuw. De kerken van het Qosten
(de Oosterse Orthodoxie) en van het Westen
(de Rooms- Katholieke kerk) zijn er door de
eeuwen heen mee bekend gebleven. In de
westerse kerk verschoof de betekenis van
sacrament aan zieken naar sacrament aan
stervenden, ook wel het laatste oliesel
genoemd. Maar sinds het Tweede Vaticaans
Concilie wordt bewust gesproken van het
sacrament der zieken. Dat vinden we ook in de
Anglicaanse kerk van de 20e eeuw. Ook de
pinkster- en evangelische bewegingen kennen
het gebruik.

In de Protestantse Kerken in Nederland is deze
mogelijkheid o.a. door de Charismatische
beweging weer op de kaart gezet. In het
Dienstboek. Een proeve, deel Il (2004) vinden we
uitleg over en een liturgie voor zegening en
zalving van zieken. Niet als sacrament - wel als
een betekenisvolle handeling van de kerk, die
aangewend wordt voor de gelovigen in de
omgang met ziekte en gezondheid. De zalving
met olie heeft betrekking op het totale heil van
de mens, naar ziel en lichaam.

We lezen erover in de bijbel: Ze (de leerlingen)
gingen op weg en rigpen de mensen op om tot
inkeer te komen, (...) en zalfden veel zieken met
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olie en genazen hen. (Marcus 6: 13). Het meest
bekend is de tekst uit Jacobus 5: 13-16: Als een
van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij
vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die
ziek is de oudsten van de gemeente bij zich
roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie
zalven in de naam van de Heer. Het gelovige
gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem
laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal
het hem vergeven worden. Beken elkaar uw
zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig
en mist zijn uitwerking niet.

Wat komt hieruit naar voren wat voor ons van
belang kan zijn? In de lofzang stellen we ons
voor Gods aangezicht. De hele gemeente heeft
er mee te maken, oudsten worden gevraagd
om te bidden en te zalven. Het belijden van
zonden heeft een plek. Jacobus verwacht
lichamelijke genezing (redding in NBV). Dit ligt
gevoelig: wat mogen we verwachten? Paulus
heeft meegemaakt dat hij bad om genezing,
die niet kwam. Genezing kan ook komen in de
vorm van kracht, om met de ziekte om te gaan.
‘Ook als je niet beter wordt, word je er wel
beter van! Het helpt om te weten dat God
hierin - ook in je lijf - aanwezig is. ‘Het
belangrijkste in de ziekenzalving is dat de zieke
door het gebed van de gemeente voor het
aangezicht van God gesteld wordt, in het



bereik van de kracht van de heilige Geest.
Wat er dan verder gebeurt, is Gods zaak!
(Ziekenzalving, Werkboekje voor de eredienst, C
van der Kooi en M.A.TH. van der Kooi-Dijksta,
p.21).

Via de Charismatische Werkgemeenschap
Nederland (CWN) ben ik met ziekenzalving in
aanraking gekomen.
Op de
hemelvaartsconferentie
is op vrijdagavond een
dienst van voorbede en
ziekenzalving. Aan die
dienst werk ik samen
met collega-
ambtsdragers mee. Zelf
heb ik daar ooit ook ziekenzalving mogen
ontvangen.

In de kerken waar ik tot nu toe werkte is de
vraag naar ziekenzalving enkele malen
voorgekomen. Kostbare momenten waren dat.
De plaatselijke gemeente is dé plek waar het
zou mogen gebeuren. Er komt steeds meer
openheid voor. Waarom zouden we geen
gebruik maken van wat God ons geeft?

-

- Wanneer? Ziekenzalving is niet alleen voor
wanneer er sprake is van een
levensbedreigende ziekte of naderend
levenseinde. Ook bij een (chronische) ziekte
wanneer mensen in de kracht van hun leven
zijn, of bij een handicap kan er om gevraagd
worden.

- Wie neemt het initiatief? De vraag kan van de
zieke zelf uitgaan, of de zalving kan door een
betrokkene (vanuit de kerk) ter sprake worden
gebracht.

- Door wie? De ziekenzalving kan door een
ambtsdrager worden toegediend. Vaak zal dat
een predikant of kerkelijk werker zijn.

- Waarmee? Elementen van ziekenzalving zijn
gebed, bijbellezing, handoplegging en zalving
met olie. Dat is olijfolie, waar een geurstof aan
toegevoegd kan zijn.

- Waar? Het kan thuis of in de kerk plaatsvinden.

Ds. Elly Veldman - Potters

Beste gemeenteleden,

Momenteel ben ik bezig met de opleiding
rouwbegeleiding. Mooi om te doen en ik hoop
dat ik daarmee ook in mijn werk nog meer van
betekenis kan zijn. Nu is het zo dat ik
proef-cliénten nodig heb om te oefenen. Er is al
1 persoon waar ik gesprekken mee heb. Maar ik
heb nog 2 personen nodig. Het is de bedoeling
datdan ik ong. 5 gesprekken heb met iemand.
Natuurlijk ken ik veel mensen die verliezen
geleden hebben (zowel van personen, als
gezondheid, als scheiding; het hoort

allemaal bij verlieservaringen), maar om me nou
zomaar aan te bieden... dat past niet bij me. Als
u denkt: "Ja, ik zou wel willen praten over mijn
verlies met Ellen”, wilt u dan contact met me
opnemen? Het makkelijkst is om me te bellen
op nr. 06-40136818. Ik zou er erg blij mee zijn!

Ellen Kolthof
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In herinnering

Hennie Hankamp - Otten

Hennie Otten werd geboren als zesde kind in
het bakkersgezin Otten aan de Fortuinstraat.
Ze leerde Gerrit Hankamp kennen en zij
trouwden in 1969. Samen kregen ze een
dochter, Jeanine.

Hennie ging werken bij Bekker Modeschoenen
in de Voorstraat. Dat deed ze met veel plezier.
Ze hield zelf ook van mooi schoeisel en
modieuze kleding. Ze was altijd druk in de weer
en trok veel op met haar zus Willy.

Lang woonden ze aan de Jan van Arkelstraat. Als
gezin gingen ze vaak op vakantie in huizen van
StaatsBosBeheer, waar Gerrit werkte.
Kleinzoons Justin en Quinten kwamen erbij, ze
was een geweldige oma voor hen. Ze
verhuisden naar een appartement aan de
Havenweg.

Inmiddels werd het duidelijk dat Hennie's
gezondheid achteruit ging. Ze leed aan een
vorm van dementie. Dat maakte dat ze in 2021
in de Schoutenhof kwam te wonen. Gerrit
bezocht haar (bijna) elke dag. Hennie overleed
daar.

Zeis 79 jaar
geworden. de
afscheidsdienst
voorafgaande aan de
crematie lazen we
Psalm 121, elk mens
is op een
pelgrimsreis door
het leven. Op weg
naar de ‘Lichtstad
met uw paarlen
poorten' We wensen
Gerrit, Jeanine en Cor en de kleinkinderen
troost en kracht van God toe.

Ds. Elly Veldman

Jan Willem Gerrits

Op zaterdag 28 december 2024 is dhr. Jan
Willem Gerrits overleden op de leeftijd van 82
jaar. Hij woonde aan de Trompstraat 32. Jan is
eerst melkboer geweest en in die hoedanigheid
heeft hij kennis gemaakt met Willy Bosman.
Later heeft hij gewerkt bij de administratie van
de Wavin. Op zijn 56e kon hij met pensioen.

Hij is bijna 55 getrouwd geweest met Willy en ze
hadden het fijn samen. Eerst woonden ze in
Goor, maar door de heimwee van Willy zijn ze in
Hardenberg komen wonen.

Jan en Willy kregen 2 dochters: Gea en Irma. Er
was ook tegenslag: Een dochtertje van Irmaiis
overleden en de man van Gea overleed jong.
Gea zelf had mentale problemen, zodat haar
kinderen door de familie zijn opgevoed. Wilma,
de kleindochter, is door Jan en Willy opgevoed
alsof het hun eigen kind was. Jan heeft zich
laten kennen als een lieve, betrokken man, die
tegelijk ook nuchter en eigenwijs was. Vier jaar
geleden is Willy plotseling overleden. Voor Jan
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een grote klap. Maar
hij heeft geprobeerd
het leven weer wat op
te pakken. Hij
waardeerde de
contacten met de
familie en vrienden.
Op 8 november
hoorde Jan dat hij
ernstig ziek was en dat
de levensverwachting
nog maar kort zou
zijn. Hij is overleden in het bijzijn van de
mensen die hij lief had.

4 januari was de afscheidsdienst in de Lariks,
waar Ps 139 een rol in speelde. God legt zijn
hand op ons, en zegent ons daarmee. Dat dit
een troost mag zijn voor zijn kinderen en
verdere familie.

Ellen Kolthof



In herinnering

Alberdina Zweers - Hoekman

Op 7 januari 1949 werd Dinie geboren. Ze was
de oudste van het gezin Hoekman. Ze had 1
broer.

Al jong leerde ze haar man, Derk Zweers,
kennen. Ze was 16 jaar en ze kwamen elkaar op
de fiets tegen. Dat fietsen zou blijven, ook
nadat ze getrouwd waren. Heel wat
fietsvierdaagsen en zondagse tochtjes werden
er gemaakt.

Op haar 17e overleed haar vader en moest ze
het met haar broer en moeder zien te rooien.
Na 5 jaar verkering te hebben gehad, trouwde
ze met haar Derk. Samen kregen ze twee
kinderen: Anja en Alwin.

Dinie was handig met de naaimachine en heeft
heel wat kleding voor mensen versteld en
gemaakt. Zorgzaam was ze ook. Oppassen op
de kleinkinderen, ze genoot er van.

In 2004 kreeq ze problemen. Ze had een
charcot-voet, botontsteking. De laatste jaren
veranderde ze, ze deed niet veel meer. Ze bleek
Alzheimer te hebben. In de zomer bleek dat ze
niet meer thuis kon blijven wonen en verhuisde

ze naar de
Schoutenhof. Op 17
december overleed
ze.

In de dienst waarin
we afscheid van haar
namen lazen we uit
het boek Spreuken,
hoofdstuk 4 vers
20-27. Waarin staat
dat je over je hart moet waken omdat daar de
bron van leven zich bevindt. En over weten
welke weg je gaat, want dan loop je met vaste
tred. Dinie liep op met die God. En Hij leidde
haar op zijn eeuwige weg, met vaste tred.

Dat die God Derk en de kinderen en
kleinkinderen en allen die Dinie na bestaan,
nabij moge zijn.

Ds. Geralda Rohaan
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In de november-vergadering kwam Nicolaas
Alfing van de activiteitencommissie Zin In op
bezoek. Ter voorbereiding van het gesprek
waren een financieel overzicht en de
activiteitenflyer uitgedeeld.

Zin In is gericht op ontmoeting, bezinning,
verdieping en inspiratie. leder jaar is er een
nieuw en divers programma, bedoeld voor alle
mensen in Hardenberg met belangstelling voor
zingeving. Er zijn onder andere workshops,
lezingen, film-, theater- en muziek-
voorstellingen. De bezoekers hoeven geen lid
van de kerk te zijn. Een aantal activiteiten komt
voort uit interkerkelijke samenwerking met de
Nederlandse Gereformeerde Kerk (wijken
Baalder, Baalderveld, Marslanden, Centrum en
Heemse) en de Christelijk Gereformeerde Kerk.
Daar zijn ook financiéle afspraken over
gemaakt, dat werkt goed. Zodoende was het
startbedrag voor dit seizoen (24/25) € 1654.
Momenteel bestaat de werkgroep uit 3 leden.
Aanvulling is welkom!

Dit jaar (2024) is er voor gekozen om geen
grote/dure producties aan te trekken, dat
brengt minder uitgaven met zich mee. De
bezoekersaantallen zijn hoger dan vorig jaar.
Daarmee lijkt dit jaar goed te verlopen.

Er is een eenvoudige flyer beschikbaar gesteld.
Dat is goedkoper dan een boekje. Zo'n flyer is
misschien wat vluchtiger, maar het blijkt te
werken. Mensen weten de activiteiten te vinden
op diverse manieren (o0.a. Kerknieuwsbrieven,
website, bellen).

De programmering is er op gericht om zoveel
mogelijk mensen te trekken. Dat laat onverlet
dat er ook breed wordt gekeken naar
onderwerpen die misschien niet direct een
grote groep mensen trekken, maar in de marge
wel een bepaalde doelgroep kunnen bedienen.
Over het algemeen zijn het de ouderen die
deelnemen aan de activiteiten. Zin In is actief
op sociale media. Op de eigen website kan de
presentatie van Zin In beter. Daar zijn binnen de
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werkgroep ideeén over.

Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om
een soort webwinkel in te kunnen zetten
waarin je activiteiten aan kunt bieden.
Belangstellenden kunnen daarin zoeken en zich
direct inschrijven: kaartjes bestellen en zo
nodig betalen. Dat moet via een structureel
veilige oplossing en de winst zou hem hier in
kunnen zitten dat het financieel-
administratieve proces gemakkelijker wordt en
betere rapportages oplevert.

Zo'n gesprek zet een interessant aspect van ons
kerkelijk leven in de schijnwerpers. Dat helpt
om te blijven beseffen hoe er door velen op een
gevarieerde manier iets aangeboden wordt
waar we dankbaar gebruik van mogen blijven
maken. Daar krijgt iedereen hopelijk Zin In de
volgende activiteit van!

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse

(zie ook de rechter pagina)




In het bijzonder brengen wij deze Zinln activiteit bij u onder de aandacht: Rond het levenseinde
heersen veel vragen. Het valt niet mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naasten
over te spreken, maar belangrijk is dat wel.

Hoe kijken we aan tegen goede zorg als het einde nadert, hoe gaan we om met vragen rond wel of
niet reanimeren, palliatieve sedatie, euthanasie. Wat doet het met ons dat er wordt gesproken over
'voltooid leven'?

En hoe gaan we als gelovige mensen met dit soort vragen om? Een middag met uitleg over deze
zaken én ruimte voor vragen en gesprek, o.l.v. ds. Elly Veldman en Roelie Cazemier.

Welkom op Donderdag 13 februari 2025, 14.00-16.00 uur. Locatie: De Schakel.

@ zinin.hardenberg

Of bel met ds. Geralda
Rohaan-Van de Kamp:
06-B2044588

Engeltjes en bengeltjes

Zeventig procent van de ouders voelt zich
soms onzeker over opvoeden. Hester op

de Haar geeft in 2 workshops praktische
inzichten vanuit positieve psychologie.
Voor ouders van kinderen van 0 - 12 jaar.

13 & 29 januari

Keuzes rond het levenseinde Geweldloze

Vragen rond het levenseinde zijn niet makkelijk communicatie
onder ogen te zien en te bespreken. Wat is = -
goede zorg als het einde nadert? Wel of niet
reanimeren, palliatieve sedatie, euthanasie? Een
middag met ds. Elly Veldman over deze zaken
€n ruimte voor vragen en gesprek.

13 februari
Het nieuw Jeruzalem

rium, mett
Ruiter en mu

16 maart
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Bijbelrooster januari/februari

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Zondag 19 januari 1 Korintiérs 12,1-11 Kanazondag
maandag 20 januari 1 Korintiérs 12,12-31
Dinsdag 21 januari 1 Kronieken 28,1-10
woensdag 22 januari 1 Kronieken 28,11-21
donderdag 23 januari 1 Kronieken 29,1-9
Vrijdag 24 januari 1 Kronieken 29,10-20
zaterdag 25 januari 1 Kronieken 29,21-30
Zondag 26 januari 2 Kronieken 1,1-17
maandag 27 januari 2 Kronieken 1,18-2,9
Dinsdag 28 januari 2 Kronieken 2,10-17
woensdag 29 januari 2 Kronieken 3,1-9
donderdag 30 januari 2 Kronieken 3,10-17
Vrijdag 31 januari 2 Kronieken 4,1-10
zaterdag 1 februari 2 Kronieken 4,11-5,1
Zondag 2 februari Lucas 4,1-13
maandag 3 februari Lucas 4,14-30
Dinsdag 4 februari Lucas 4,31-44
woensdag 5 februari Lucas 5,1-11
donderdag 6 februari Lucas 5,12-16
Vrijdag 7 februari Lucas 5,17-26
zaterdag 8 februari Lucas 5,27-39
Zondag 9 februari Lucas 6,1-11
maandag 10 februari 2 Kronieken 5,2-14
Dinsdag 11 februari 2 Kronieken 6,1-11
woensdag 12 februari 2 Kronieken 6,12-21
donderdag 13 februari 2 Kronieken 6,22-31
Vrijdag 14 februari 2 Kronieken 6,32-42
zaterdag 15 februari 2 Kronieken 7,1-10
Zondag 16 februari 2 Kronieken 7,11-22
maandag 17 februari 2 Kronieken 8,1-11
Dinsdag 18 februari 2 Kronieken 8,12-18
woensdag 19 februari 2 Kronieken 9,1-12
donderdag 20 februari 2 Kronieken 9,13-31

34



Collecten

Het is deze maand niet gelukt om inzicht te geven in de collecte opbrengsten. In een volgende
Kerkklank zal deze verantwoording alsnog plaatsvinden.

Bijbelrooster februari

nSg

Nederlands-Viaams

Vrijdag 21 februari Lucas 6,12-26 Bijbelgenootschap
zaterdag 22 februari Lucas 6,27-38

Zondag 23 februari Psalm 83

maandag 24 februari Ester 1,1-12

Dinsdag 25 februari Ester 1,13-22

woensdag 26 februari Ester 2,1-14

donderdag 27 februari Ester 2,15-23

Vrijdag 28 februari Ester 3,1-11
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Kerkdiensten

Datum Tijd Kerk Predikant Opmerkingen Wijk

26-jan 09:30  De Matrix Ds. Frans Schipper, Hardenberg Marslanden
26-jan 10:00  Witte- of Lambertuskerk  Ds. Geralda Rohaan Heemse
26-jan 10:00  Hoftekerk Ds. Elly Veldman Centrum
26-jan 10:00 De Kamp Ds. Wim van der Wel Baalder
26-jan 10:00 De Oﬁni Bert Broers Radewiik
02-feb 09:30  De Matrix Ds. Yvonne van Benthem Doopdienst Marslanden
02-feb 10:00 De Beek Ds. Piet Langbroek Baalderveld
02-feb 10:00 Witte- of Lambertuskerk  Ds. Geralda Rohaan Heemse
02-feb 10:00  Hoftekerk Neeltje Jonkers Centrum
02-feb 10:00  De Opgang Ds. Pieter Noordmans Radewijk
02-feb 11:00  Oostloorn Jan Timmer PGHH
Zendag
09-feb 09:30  De Matrix Ellen Kolthof Marslanden
09-feb 10:00  Witte- of Lambertuskerk  Martijn van Breden Kerk- en Schooldienst Heemse
09-feb 10:00  Hoftekerk Jan Pieter Balder Centrum
09-feb 10:00  De Kamp Ds. Wim van der Wel Baalder
09-feb 10:00  De n Neeltje Jonkers Radewijk
16-feb 09:30  De Matrix Ds. Yvonne van Benthem Marslanden
16-feb 10:00  De Beek Ds. Piet Langbroek Baalderveld
16-feb 10:00 Witte- of Lambertuskerk  Ds. Frans Schipper, Hardenberg Heemse
16-feb 10:00  Hoftekerk Jan Timmer Centrum
16-feb 10:00 De Opgang Bert Broers Radewijk
16-feb 11:00  Oostloorn Ds. Elly Veldman Viering H. Avondmaal ~ PGHH
23-feb 09:30  De Matrix Ds. Piet Langbroek Marslanden
23-feb 10:00  Witte- of Lambertuskerk  Ds. D. Geertsma, 1Jhorst Heemse
23-feb 10:00 Hoftekerk Neeltje Jonkers Centrum
23-feb 10:00 De Kamp Ds. Wim van der Wel Baalder
23-feb 10:00 De Oﬁng Dr. G. den Hartogh, Krimpen a/d Lssel Radewijk
02-mrt 09:30  De Matrix Ds. Yvonne van Benthem Doopdienst Marslanden
02-mnt 10:00  De Beek Ds. Piet Langbroek Baalderveld
02-mn 10:00  Witte- of Lambertuskerk  Ds. Geralda Rohaan Heemse
02-mrt 10:00  Hoftekerk Martijn van Breden Centrum
02-mrt 10:00  De Opgang Dr. G. den Hartogh, Krimpen a/d Ussel Radewijk
02-mrt 11:00  Oostloorn Ds. Gert Holverda PGHH
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Ontvangen giften t/m 6 januari 2025

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Fam. Oldehinkel Wijkfonds Radewijk € 20,00
G. Steenbergen Wijkfonds Heemse € 20,00
W, Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 20,00
Martha Steenwijk Wijkfonds Centrum € 20,00
Jan Kremer Wijkfonds Centrum € 10,00
Jo Kampman Wijkfonds Centrum € 5,00
L. Moeken Gift voor de Kerk € 20,00
Jo Kampman Moldavié € 15,00
A. Mulder Gift voor de Kerk (Centrum) € 10,00
A. Mulder Gift voor de Kerk (Centrum) € 10,00
Nico Vasse Gift voor de Kerk (Centrum) € 10,00
Nico Vasse Gift voor de Kerk (Centrum) € 10,00
Mevrouw F. Muis Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevrouw F. Muis Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevrouw G. Reins Wijkfonds Radewijk € 20,00
Fam. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevrouw R. Valk Wijkfonds Radewijk € 10,00
Jolanda Scherpen Wijkfonds Heemse € 10,00
Anoniem Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Janny Meilink Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Janny Meilink Wijkfonds Heemse € 10,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 20,00
Kees Bakker Wijkfonds Heemse € 10,00
Anoniem Wijkfonds Heemse € 20,00
Anja Bouwhuis Wijkfonds Heemse € 10,00
Martijn van Breden Wijkfonds Heemse € 10,00
Ina Heuver Wijkfonds Heemse € 10,00
Gerrie Pullen Wijkfonds Heemse € 10,00
Wilmar Bouwhuis Wijkfonds Heemse € 10,00
ds. W. van der Wel Kerk € 10,00
ds. W. van der Wel Baalderpot € 50,00
Totaal € 480,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeente zijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
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Kerk

LESSEN VAN EEN
MILLENNIAL

en jaar lang maakte ik met enkele anderen

wekelijks de podcast ‘Kerk en ik’ Puffend vertelde

ik mijn zwager, die dominee is, hoe opgelucht

ik was dat we even op pauze gingen. Hij moest

lachen:“Dan voel je eens wat een dominee
doormaakt met elke week weer die preek ..., maar’, ver-
volgde hij serieus, “wat waren nou je lessen bij al dat
speuren in en rond de kerk?" Hier komen ze:

1. Het is heerlijk om je over te kunnen geven aan een
traditie, een bedding die groter is dan jouw leventje. Om
te tappen uit eeuwenoude gebruiken en woorden. Juist
als jij het allemaal niet meer zo precies weet.

2. Een leven van zelfontplociing en zelfliefde is ook maar
heel erg zelf’ Nogal alleen. Het'samen’ van de kerk, op
welke manier dan ook, is een cadeau. En dan is samen
oliebollen bakken met oud en nieuw al echt te gek. Als je
maar de ‘ieder-voor-zich-op-zijn-telefoon-maatschappij’
doorbreekt.

3. Dat we in de kerk met steeds minder zijn, is geen
reden voor paniek. Maar ook niet voor doemdenkerige
berusting. Het is juist een kans om onszelf kritisch te
bevragen. Zijn we bezig met de vragen van nu? Voelen
we de vrijheid om met het voortschrijdende inzicht
van Gods Geest — waarin we toch geloven (?) - radicale,
nieuwe keuzes te maken?

4. Dat het moderne westerse leven ontdaan is van alle
heiligheid en (bij)geloof betekent niet dat we geen
behoefte hebben aan rituelen en besef van het heilige.
Afgelopen jaar werd onze jongste, Jesse King, gedooptin
een dienst van pioniersplek Hemelsbreed in de Bijlmer. Ik
kan je zeggen: de tranen biggelden over mijn wangen ...

5. M'n hemieuwde liefde voor de kerk betekent niet dat ik
verlost ben van m’'n commitment issues. Of dat kerkgang
ineens vanzelf gaat. En daarin ben ik vast niet de enige. Ik
ontdekte dat een gezonde spiritualiteit routine en offers
vraagt. Niet alleen van de predikant ...

Wordt dus vervolgd!
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Elbert Smelt is een Nederlands
musicus, arts en presentator.
Hij is bekend als leadzanger van
de wereldmuziekgroep Trinity

Dat we in de
kerk met steeds
minder zijn, is
juist een kans

Deze column is ook verschenen in
het blad Petrus van de Protestantse
Kerk in Nederland.
https://petrus.protestantsekerk.nl




MM\ contactgegevens

%ﬁ ) colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van februari/maart
uiterlijk maandag 17 februari 2025. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten

0523-263488

hutten@kpnmail.nl

Hoftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg

0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge

06-25007675

hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg

0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-

Schulenburg

0523-266687 of 06-57050404

jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg

coordinator: Marco Kappert

06-33140720

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg

0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer

0523-267733

timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1

7772 EC Hardenberg

0523-262597

beheerder: Rick van Duren

06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg

Vertrouwenspersonen

Mw.Neeltje Jonkers-Salomons

tel.06-10703656 email:

njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel

tel.06-83700328 email:

theo.oldehinkel@gmail.com
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Open Kerk samenzang

Voorstraat 36 Hardenberg .

ledereen van harte welkom



