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Van de
scriba,
Jan te Bokkel®

Er zat een brief bij het tijdschrift Woord &
Dienst. Het blad houdt op te bestaan.
Online kan je nog wel verder lezen, maar
de papieren versie stopt.

Soms kwam ik niet verder dan het
cellofaan van het blad afhalen. Dat ging
dan bij het plastic afval. Het adreslabel bij
het oud papier. Even de buitenkant
scannen —wat springt er uit qua woorden
of afbeelding? Soms even bladeren, hier
en daar koppen en/of een inleiding lezen.
Een leuke column. Een gedicht. Een
agenda van kerkelijke activiteiten in het
land. Dat je dat op jouw moment en
manier kunt doen, geeft juist in de
regelmaat een bepaald inzicht in wat er
kerkelijk speelt en leeft.

Dat kan ook online. Maar je hebt geen
blad meer in de hand waar je
beslissingen over moet nemen over
opruimen of afvoeren. Je kunt er een
gewoonte van maken om de betreffende
site op te zoeken. Maar als die gewoonte
niet bestendig is, word je niet met een
nieuw nummer op de deurmat verleid
om je even te verdiepen in kerkelijke
zaken.

Op papier of online, het is anders.
Gelukkig is Kerkklank nog steeds op
papier en digitaal te gebruiken. Ik wens u
veel leesplezier!

Inhoud




Overdenking

De doornenkroon

Is dat, is dat mijn Koning?

Dat aller vaad'ren wens?

Is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw den mens!
dat riet, die doornenkroon?

(tekst Jan Scharp, Johannes de Heer 415)

De koning herken je aan een kroon, zoals bij de kroning van bijvoorbeeld koning Charles of koning
Willem Alexander. Op dat moment rust het gewicht van het hele koninkrijk op hem. Een symbool
van koninklijke waardigheid en macht, welvaart en heerlijkheid.

Jezus kreeg rond zijn kruisiging ook een kroon. Het was geen gouden kroon, het was een kroon van
doornen. De doornen zijn een teken van vloek. In Genesis lees je dat na de zondeval de aarde
doornen en distels ging voortbrengen, daarvoor kwamen ze dus niet voor in het paradijs. Het zijn
plantjes die steken, wonden en tranen voortbrengen. Zo werd de doornenkroon een teken van het
gewicht van die vloek van het begin, gedragen op Jezus zijn hoofd.

Hij werd een koning, een koning van de vloek over de mensheid. Hij die zonder zonde was werd zo
nog meer één met ons mensen gemaakt. Zie hier, de mens! Jezus kreeg het gezag over de vioek en
kon zo de doornen veranderen naar een prachtige vrucht. Hij nam al onze pijn, onze wonden, onze
tranen, onze schaamte op zich. Hij wilde het dragen aan het kruis, zodat wij ten diepste genezing
konden vinden.

In Openbaring 4 zien wij opnieuw kronen, maar nu zoals de lauwerkransen gemaakt van twijgjes
en versierd met prachtige bloemen. De doornenkroon lijkt een parodie op deze prachtige kronen,
van schaamte naar trots, van verliezer naar overwinnaar. De kransen in de Openbaring van Gods
nieuwe koninkrijk zitten op de hoofden van 24 oudsten. Deze 24 staan symbool voor alle
gelovigen, de gehele kerk, die voor Gods troon zijn in volle aanbidding voor Hem die op de troon
zit. En de gouden kronen? Die ontvangen ze uit genade. Maar de oudsten zetten hun kronen in de
hemel af.

Het lijkt bijna een welles-nietes spelletje in de hemel. God zegt, zoals Hij sprak bij de schepping:
‘Het is zeer goed! En wij reageren: ‘U bent zeer goed. Waarop God ons weer kroont en zegt: ‘Nee, jij
bent zeer goed. Waarop wij weer, bij het realiseren van de heiligheid van God die wordt
uitgezongen door de schepping, onze kronen af mogen gooien en zeggen: ‘U bent het waard.
Alles! Dankszij die éne doornenkroon.

Martijn van Breden



Het is dinsdagmiddag 18 maart als we met
Gerda van der Wel en lena Imminga hebben
afgesproken bij sporthal de Kamp in de wijk
Baalder. Na een korte rondleiding door Gerda
komen we in een bovenzaal waar al veel dozen
op tafels staan, waarin de ontvangen kleding
wordt gesorteerd. Maar daarover later meer.

lena Imminga is getrouwd met Bert. Zij hebben
4 kinderen en 5 kleinkinderen. lena is geboren
in Groningen. Zij werkt in de thuiszorg. Sinds 19
jaar is zij betrokken bij de kledingbeurs toen
haar tweeling meedeed met het Diaconaal
Jongeren Project. Gerda van der Wel is
getrouwd met Wim. Zij hebben 3 kinderen en
zoals ze het zelf noemt één bonus kind. 5
kleinkinderen, één bonus kleinkind. Zij is
gepensioneerd onderwijs adviseur.

De beurs is ontstaan zo vertellen lena en Gerda,
vanuit het Diaconaal Jongeren Project (DJP). De
start was in Baalderveld maar al snel breidde
het zich uit naar PKN Hardenberg- Heemse.
Jongeren gingen d.m.v. het project helpen in
diverse landen. Hiervoor was geld nodig, dat ze
door middel van acties bij elkaar probeerden te
brengen. Zo ontstond het idee van de boeken-
en kledingbeurs. Ouders van deelnemende
jeugd raakten betrokken bij het project. In 2015
was de laatste keer dat jeugd een project in het
buitenland deden en in 2017 stopte het DJP
omdat er te weinig aanmeldingen waren van
jongeren.

Het project, zo vertellen Gerda en lena, kreeg
een doorstart want het bleek in een behoefte te
voorzien. Naast dat het geld opbrengt voor het

goede doel zorgt het ook voor dat er
milieuvriendelijker om gegaan wordt met
kleding. Daarnaast werkt het ook verbindend
en is het een gezellig gebeuren in de Schakel. Er
werd een bestuur gevormd, waarin naast lena
en Gerda, Jannie Deuten en Ellen Kapteijn
zitten. leder jaar wordt er een doel gekozen
waar Hardenbergers bij betrokken zijn. lena en
Gerda noemen hier voorbeelden van: Gods
Golden Acres, Marjan Tieberink, die werkt met
de allerarmsten in Tanzania, Actie
Schoenendoos. Dit jaar gaat de opbrengst naar
de stichting Bobokan. De gemiddelde
opbrengst ligt rond de 3000 euro.




We vragen waar de kleding vandaan komt. Naast
dat de kleding gegeven wordt door de mensen
uit de gemeente, die hun kasten in het voorjaar
en najaar opruimen, komt er ook kleding van
diverse Kringloopwinkels vertelt Gerda. Zo
hebben ze leuke kleding van kringloopwinkels
uit Dalfsen en Lutten ontvangen. Nadat de
kleding binnenkomt wordt het gesorteerd.
Beddengoed gaat naar Jan Jans. Ook kleding
die niet kan worden verkocht, wordt
hergebruikt zodat het niet op een afvalberg in
Azié terecht komt, vertellen de dames. Na de
beurs gaat de kleding naar Roemenié en
Tanzania. Babykleding gaat naar de Stichting
babyspullen, waar mensen die geen geld
hebben om babyspullen te kopen een beroep
op kunnen doen. Boeken gaan naar de stekjes-
en boekenmarkt in Radewijk of naar OPA (Oud
Papier Actie) in Heemse.

Zit er wel eens iets bijzonders tussen de kleding
zo vragen wij. Gerda en lena vertellen dat er wel
eens heel mooie galajurken tussen zitten.

Het hele jaar kan er kleding ingeleverd worden
bij de volgende adressen. Jannie Deuten,
Floralaan 35, lena Imminga, Ondermaat 22,
Gerda van der Wel, Floralaan122 en Ellen
Kapteijn, dr. Albert Schweitzerlaan 5. Zes weken
voor de beurs kunnen er bij diverse adressen
kleding en boeken worden ingeleverd. Er zijn
vrijwilligers die al jaren mee helpen met het
voorsorteren en klaarzetten voor de beurs. Er
zijn vrijwilligers die tafels en schragen naar de
Schakel brengen. Zorgen dat kleding en boeken
op de tafels worden gelegd. Ze helpen tijdens
de verkoop op de beurs en helpen mee alles
weer op te ruimen. Een topteam volgens lena
en Gerda.

Enkele heren en dames hebben paskamers
gemaakt, zodat er toch even gepast kan worden
voordat de kleding wordt aangeschaft.

Naast reclame op kerknieuws, kerkcontact en
kerkklank, worden de socials benut om mensen
te laten weten dat de beurs er is. Daarnaast
krijgen de deelnemers van de voedselbank een
berichtje in hun pakket, zodat ook zij weten dat
de beurs is.

lena en Gerda vertellen dat de beurs voor
iedereen is. Het is voor de één gezellig om te
snuffelen tussen de kleding of er nog iets voor
haar of hem bij zit. Voor de ander is het een
momentje om elkaar te spreken of een kopje
koffie te
drinken.
M.a.w. kom
gerust een
keer langs
om de sfeer
te proeven.

Wij danken
Gerda en
lena voor het
gesprek. Als
dit artikel
verschijnt is
erop 4 en 5 april net een beurs geweest. De
opbrengst voor Bobokan is € 3471,85, dat is
inclusief de bijdrage van € 500,-- van OPA. Wij
wensen het bestuur en de vrijwilligers heel veel
succes met de voorbereiding voor de volgende
kleding- en boekenbeurs in het najaar van 2025.

Ineke en Rezina
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Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Tekst: Jan Nooter(1922).

Op zondag 4 mei herdenken wij de slachtoffers
die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
de militaire vredesmissies daarna. En omdat het
dit jaar 80 jaar geleden is dat wij bevrijd zijn, zijn
er de laatste maanden al veel momenten van

6

herdenken geweest. Wat op mij persoonlijk nog
het meeste indruk maakt is het monument “De
Gesproken Namen” op het terrein van het
voormalige Kamp Westerbork. Vanuit eenzelfde
treinwagon als waarmee Joden, Sinti en Roma
naar de vernietigingskampen zijn gebracht zijn
de namen te horen van degenen die
getransporteerd zijn. Op dezelfde dag dat een
transport in de corlogsjaren vertrok, wordt de
transportlijst van die dag uit 1942, 1943 of 1944
voorgelezen. Net zolang tot er een datum is
waarop destijds weer een transport vertrok. Ik
zag op televisie hoe een oude man een roos
legde bij zo'n wagon. Breekbaar, maar wat
krachtig kwam dat binnen. Het is onbegrijpelijk
hoe mensen ooit zelfs maar op de gedachte zijn
gekomen om zo Joden, Sinti en Roma uit te
roeien, alleen om hun afkomst.

En ook alle andere wantoestanden, het cynisme
waarmee zelfs mensen werden geéxecuteerd
die de mensonterende omstandigheden in de
kampen niet langer konden aanzien en voedsel
brachten.

Het geeft allemaal extra reden om dankbaar te
zijn voor allen die hun leven gaven in de strijd
om dat verschrikkelijke Derde Rijk ten val te
brengen.

Dankbaarheid. Maar laten we ook stilstaan bij
het verdriet dat zovelen al die jaren met zich
meedragen. Om alles wat daar lang geleden
gebeurd is, maar nooit wordt vergeten.

En tegelijkertijd moet het een waarschuwing
blijven. “Dit nooit weer” , werd er direct na de
oorlog gezegd. En toch zien we overal in de
wereld dat het téch weer gebeurt. Dat steeds
weer opnieuw op allerlei plaatsen in de wereld
rechten van mensen met voeten worden
getreden. Dat mensen opgesloten warden,
massaal worden mishandeld en gedood; dat
mensen die dat ontvluchten vaak niet
opgevangen worden. Laten we er alert op zijn
en niet zwijgen als we zien dat anderen
onmenselijk bejegend worden. En vooral: laten
we er voor waken om zelf nooit deel uit te
maken van wat voor systeem dan ook, dat
mensen verontmenselijkt. Laten wij ervoor



waken en bidden dat wij hier vrede houden.
Juist in een wereld waarin vrede alles behalve
vanzelfsprekend is. Want dit mooie lied van Jan
Nooter; het is helaas nog steeds actueel.

Bert Broers

Als u deze Kerkklank ontvangt is er 8 april de
koffiemiddag met Paasviering en broodmaaltijd
geweest. De volgende koffiemiddag is
dinsdagmiddag 6 mei. Weet je welkoml!!!

16 April is er weer een creatief café. De één
schildert, de ander breit, weer een ander leest
de krant of doet een spel. Ben je niet zo creatief,
maar vind je het wel gezellig om even een kopje
koffie samen te drinken. Weet je dan welkom op
16 april vanaf 10.00 uur in de Opgang.

Het was weer gezellig 11 maart in de Opgang.
We lieten het eten goed smaken en
ondertussen werd er gezellig met elkaar
gesproken. Waarover? Over onszelf, de wereld,
de kerk. Eigenlijk over van alles. Het nodigt uit
tot een nieuwe ontmoeting in juni.

Samen met Plaatselijk Belang Radewijk,
Dorpshuis de Heugte en PKN kerk de Opgang
werd er gestart bij de Kniepe in de nieuwbouw.
Onder het genot van een kop koffie met cake
werd het startsein gegeven, waarna er richting
de diverse locaties werd gereisd. Bij de kerk
werden kleine klussen en de eerste
werkzaamheden in de kerktuin verricht. Er werd
samen een broodje gegeten in de Heugte en
ook na afloop was er nog even tijd om iets te
drinken. Een mooi moment om elkaar te
ontmoeten en Radewijk schoon en een beetje
mooier te maken.

De eerste borrelplankavonden zijn achter de
rug. Het doel om elkaar te ontmoeten en elkaar
te leren kennen is geslaagd. Beide avonden
werd er gesproken over heel diverse
onderwerpen van dichtbij huis. De
voorlichtingsavonden over de AZC locaties en
de opstelling van diverse mensen in de media
werden besproken. Er werd geluisterd, maar ook
gelachen en ondertussen leerden we elkaar een
heel klein beetje beter kennen. Het smaakte
naar meer, waardoor we hebben besloten om
voor beide groepen een tweede avond te
organiseren. Was je er de eerste keer niet bij,
maar wil je toch graag aanschuiven. Je bent van
harte welkom: 25 t/m 45 jaar 20 mei, 45 t/m
67 jaar 10 juni

Zondagmorgen 20 april, eerste paasdag,
starten we met een Paasontbijt. Je kunt je
opgeven in het schrift in de kerk of bij de familie
Ramaker, tel: 0657728235 of
rezina1955@gmail.com

In het kader van 80 jaar bevrijding zijn er twee
speciale data:

Op zondag 4 mei is er op 1845 uur een
herdenkingsbijeenkomst in de Opgang.
Aansluitend gaan we in een Stille Tocht naar het
monument aan de Noord-Oosterweg, ter
gedachtenis aan het geallieerde vliegtuig, dat
daar tijdens de oorlog neerstortte.

Op zondag 11 mei is er een om 10 uur een
interkerkelijke dienst in Uelsen, waar iedereen
welkom is.

‘s Middags om 14.30 uur is er een interkerkelijke
dienst in de Kandelaarkerk in Heemse. Er zijn
plannen om een gemeenschappelijke lunch te
houden. U wordt daarvan middels flyers op de
hoogte gehouden.
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Ds. Geralda Rohaan
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ds.geraldarochaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl
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Rebecca van Breden - Euwijk
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‘Het is de toon die de muziek maakt!’ Het werd
eens tegen mij opgemerkt omdat ik vaak
reageerde met de woorden ‘geen probleem!’ “Je
zegt daarmee dat je in problemen denkt’, zei
een collega. Zo had ik er nog nooit over
nagedacht. Misschien is dit voorbeeld wel wat
extreem. Maar toch klopt die uitspraak wel: Het
is de toon die de muziek maakt.

Hoe praten wij over onze wijkgemeente in
Heemse? Ik hoorde een voorganger laatst
zeggen: “Wij leven niet in een post-christelijk
tijdperk maar een pre-opwekking tijdperk!” Zeg
je bijvoorbeeld dat er veel lege plekken zijn in
de kerkdienst? Of zeg je dat er volop ruimte is
om erbij te komen, om mensen mee te nemen?
Er gebeurt in Heemse genoeg om oprecht
positief over te spreken, laten we dat vooral
laten klinken!

Op woensdag 26 maart hadden wij een
gemeenteavond met het thema ‘Muziek in de
kerk' Ds. Geralda Rohaan nam ons mee door de
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geschiedenis van muziek; in de Bijbel en in de
kerk. Het werd ons duidelijk dat er verschillende
stijlen zijn. Er is voor elk wat wils: Psalmen,
Johannes de Heer, liederen van Huub
Oosterhuis, Taize en Opwekking. Er kwam van
alles langs, en we zongen er samen van met
begeleiding op orgel of piano. In het nagesprek
werd duidelijk dat veel mensen de variatie
kunnen waarderen. Wij zingen graag in
Heemse, dat doen we met goed bekende
liederen maar er is ook ruimte om nieuwe
liederen te leren. In de wijkkerkenraad gaan we
dit verder uitwerken.

Op de gemeenteavond heeft ook de
bouwcommissie vertelt over de stand van zaken
over de verbouwplannen van de Witte of
Lambertuskerk. De plannen zijn akkoord
bevonden door de monumentencommissie en
nu volgt de aanvraag voor de bouwvergunning
bij de plaatselijke gemeente. Aangezien een



dergelijke aanvraag nog een tijdje duurt is de
bedoeling dat na de zomervakantie de
verbouwing plaats gaat vinden. Binnenkort zal
er een inloopmoment worden georganiseerd
door de bouwcommissie waarin wij de plannen,
ideeén en tekeningen kunnen bekijken. De
datum hiervoor zal gemeld worden op
Kerkcontact en in de nieuwsbrief.

Het grote feest van Pasen staat voor de deur,
daar juicht een toon! Maar je kan geen Pasen
vieren zonder de Goede Vrijdag. Kom deze
diensten meemaken in onze kerk:

« Op Goede vrijdag, 18 april, zal de dienst
worden geleid door ds. Geralda Rohaan.
Aanvang 19.30 uur. Muzikale medewerking
door kleinkoor Zevenmaal en wij vieren het
heilig Avondmaal.

+ De Paasdienst is op 20 april, aanvang 10.00 uur.
Martijn van Breden is de voorganger. Wij zingen
met begeleiding door verschillende muzikanten
uit onze gemeente en vieren de opstanding van
Jezus!

- Op tweede paasdag is onze traditionele
Paasjubel, samen met de Kandelaarkerk en
Sjaloomkerk. Wij zingen Paasliederen in de
openlucht achter de Witte of Lambertuskerk en
drinken na afloop samen een kop koffie in De
Aerninckhoff.

Het is 80 jaar geleden dat ons land bevrijd is uit
de tweede wereldoorlog. Vrede is niet
vanzelfsprekend, dat vieren wij in een
interkerkelijke dienst op zondag 11 mei. Een
prachtige dienst wordt voorbereid vanuit het
platform van kerken Hardenberg. Aanvang
14.30 uur, locatie: Kandelaarkerk Heemse.

Op zondag 18 mei is er een themadienst rond
het thema ‘Verbonden' Na de dienst zijn er
verschillende activiteiten, georganiseerd door
de 16+ jeugdgroep. Mooi om de
verbondenheid met elkaar extra op te zoeken
na de dienst.

De afscheid- en bevestigingsdienst is op zondag

25 mei. Wij nemen afscheid van 3 diakenen die
trouw onze gemeente gediend hebben: Jan
Meilink, Willemien Bult en Johan Hamhuis. Wij
mogen ook nieuwe mensen bevestigen voor de
diaconie. Meer informatie hierover volgt.

De ‘Open inloop’ in de Aerninckhoff is elke week
op vrijdag van 10-12 uur. Elke week is er een
gezellig groep mensen aanwezig. Voor een
kopje koffie, gesprek of spelletje. Kom eens
binnen!

Per 31 maart is
een stagiaire in
! onze wijk-

| gemeente

| begonnen. Zij

- .~ ™8 "Sinds twee jaar
- ol [ =% ben ik trotse
inwoner van Heemse. En in Heemse staat een
mooi, liefdevol wit kerkje. Vaak als ik er langs
kwam, dacht ik hoe zou het binnen in dit witte
kerkje zijn? Dat hoop ik in de komende periode
als stagiaire te gaan ontdekken!

lk ben Daniela Bolks-Thijs, getrouwd met mijn
lieve man Alexander (een geboren
Heemsenaar). Zelf ben ik een geboren Drent. In
Zuidwolde heb ik bijna mijn hele leven
gewoond. We zijn al geruime tijd lid van de
baptistengemeente Hardenberg. Sinds 2018
ben ik deeltijd theologie gaan studeren.

lk wilde altijd in mijn leven van betekenis zijn
voor de ander en heb altijd gehoopt dit vorm te
kunnen geven binnen een kerkelijke setting.
Tijdens mijn stage hoop ik u te ontmoeten.
Daarin hoop ik dat ik samen met u op weg mag
gaan op de weg die God ons daarin leidt.
Schroom niet als u meer nog van mij zou willen
weten; ik ontmoet u graag!”

Met een hartelijke groet namens mijn fijne
collega’s en mijzelf,

In Christus verbonden,
Martijn van Breden



Jeugdwerk Heemse

Op zondag 9 maart zijn we begonnen met het
40 dagen project,

IN DETUIN.

Het begint bij de tuin van Eden, die God voor de
eerste mensen maakt en waar de mensen in
vrede met elkaar en met God leven. Maar in
diezelfde tuin gaat het ook mis tussen God en
de mens. Toch geeft God zijn band met de
mensen niet op. Hij belooft dat het op een dag
weer goed zal komen. Dan zullen de mensen
terugkeren naar God en zal de dorre woestijn
vol bloemen staan. Een beslissend moment in
het verhaal van God en de mens vindt plaats in
een tuin met een open graf — het graf van Jezus,
die door zijn dood en opstanding de relatie
tussen God en de mensen herstelt. En dat is nog
niet het einde: de Bijbel belooft ons in de
toekomst een nieuwe wereld, die in het boek
Openbaring wordt beschreven als een
schitterende plek waar leven zal zijn in
overvloed, zoals in de tuin van Eden.

i BROOD

PALMTAK HARNTIE
Ty

Elke week zien we in de kerk een filmpje die bij
het thema van die week past en zingen we het
projectlied. De eerste zondag van de 40 dagen
tijd hebben de kinderen zelf een tuintje
gemaakt, die we elke week verzorgen en kijken
of er al bloemen beginnen te groeien in de tuin.
In de kinderdienst horen we het verhaal dat
hoort bij het thema van de zondag en praten we
daarover door. Daarnaast maken we ook een
mooi knutselwerkje die bij het thema hoort.
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Binnenkort vieren wij weer Pasen. Alles wordt
anders. Wij vieren dat Jezus niet dood is, maar
leeft, voor eeuwig en altijd! Licht gaat op, leven
breekt door. Als een zonsopgang die nooit meer
ondergaat. In uw en jouw leven lijkt het soms
dat er geen uitzicht is. Wat mooi is gaat kapot.
Of mensen zijn meedogenloos. Waar is God dan
in dit alles? Toen Jezus werd gevangen,
veroordeeld en gekruisigd leek God afwezig.
Maar: de Gekruisigde werd opgewekt, God is er
wél! Hij kan alles anders maken.

Laten wij moed vatten, ook als het soms moeilijk
of donker is in ons leven. Leef in hoop. In elke
vogel die zingt, elke knop die opengaat en in
elke zonsopgang mag je zien, mag je horen:
Jezus leeft!

Met Pasen vieren wij feest, want Jezus leeft!
Speciaal voor Pasen heeft Make Some Noise Kids
een supervrolijke paas-single gemaakt:

Hij leeft, Hij overwon.

De zon komt op, een nieuwe dag breekt aan.
Pasen laat ons zien, dat alles anders kan gaan.
Hij stierf voor ons, Hij overwon het kwaad.
Het grote wonder, waar Pasen over gaat.

Want guess what: Hij is opgestaan.
He s alive,
He is alive!

Hij leeft, Hij overwon

Pasen is het bewijs: Liefde wint in elke strijd.
Hij leeft, Hij overwon: Jezus is het bewijs

Hij is altijd aan mijn zij.

Who oh oh, Hij leeft.

Who oh oh, Hij leeft.

Het graf is leeg, de steen is weggerold.
Jezus leeft!

Ja, Hij overwon de dood.

Zijn liefde straalt, het licht verdrijft de nacht.

Hij geeft ons leven, door zijn opstandingskracht.

Refrein

Hij droeg het kruis, voor jou en voor mij.

Hij dacht niet aan zichzelf, hij maakte ons vrij.
Hij overwon het kwaad.

Het is klaar, het is gedaan.

Zet je hoop op Hem.

Hij is opgestaan!

Refrein

Make Some N0|se Kids: QR-code

E EI
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Georganiseerd door Connect 2.0

AW protestantse Opgave voor 7 April 2025 via
v de link. Kosten zijn € 2.- p.p. L"f

De Alleskunner

Een groep van ongeveer 40 kinderen uit groep 8
ging op vrijdag 14 maart j.I. de vitdaging aan om
de alleskunner van PKN Marslanden te worden.
Met verschillende opdrachten variérend van
behendigheid, snelheid, concentratie tot
souplesse bleven er uiteindelijk 5 leerlingen
over waarvan er eentje wel heel vakkundig en
vooral snel moertjes kon stapelen met een
satéprikker. Dit werd dus dé alleskunner! Het
was een gezellige, actieve avond met een leuke
sfeer onderling!

De eerste editie van Samen aan tafel is weer een
feit. Op 17, 25 en 26 februari gingen we samen
aan tafel in de Schout!

Met iedere avond een gezellige groep
gemeenteleden en heerlijke eten spreekt de
organisatie van een geslaagde editie. Er waren
lekkere Nederlandse gerechten , maar ook over
de grens werd een lekker potje gekookt! Met
een voor, hoofd en nagerecht werd het een heus
diner. Terwijl de volwassenen over serieuze
onderwerpen praatten, waren de kinderen druk
met spekkies en spaghetti en iedere avond werd
weer naar tevredenheid afgesloten. Voor

herhaling vatbaar!
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Soof is geboren! Op 19 maart werden Dennis en
Lisan verblijd met de geboorte van hun dochter
Soof Petra, zij is het zusje van Twan en Wout. Het
gezin Wittenberg woont aan de van Voorststraat
37. Wij wensen hen een mooie toekomst samen,
zoals op het kaartje staat; Geniet, speel en straal,
kies er niet één, maar doe het allemaal! We
wensen jullie Gods Zegen.



Er is een leuke Paaspuzzeltocht uitgezet: vanaf
donderdag 17 april tot en met maandag 21 april
kun je de puzzeltocht lopen en oplossen. Er kan
een prijsje mee gewonnen worden! Lopen jullie
mee? Voor meer info open je het PDF bestand of
mail je naar jeugdmarslanden@gmail.com en
ontvang je het PDF bestand via de mail.

We hopen dat er veel kinderen meedoen, dus
vraag je broertje(s), zusje(s), neefje(s), nichtje(s),
buurjongen en/of -meisje of ze ook mee gaan!
Doen hoor!

Wil je je kindje laten dopen? Dit kan dit seizoen
nog op: 4 mei of 8 juni!

de kerk? Kom dan naar Kerk op schoot!

Kerk op schoot vindt plaats op zondag middag
om 15.00 uur in de Matrix en is voor kinderen
van 0-4 jaar. Zij mogen samen met hun vaders,
moeders, opa’s of oma’s naar de belevingsdienst
komen. Je hoeft er niet stil te zitten, maar mag
het thema beleven!

Het vindt ongeveer een keer in de zes weken
plaats. Houd Kerkcontact, Kerknieuws, Facebook
of Insta in de gaten voor de aankondiging van
de Kerk op schoot diensten!

De eerste volgende diensten staan gepland op:

® 13 april

K 25 mei

H6 juli

Ben jij er dan ook bij?

Waar je vroeger voor een helpende hand even
snel naar de buren liep, is dat in deze tijd niet
meer zo van zelfsprekend. Toch spreekt die
onderlinge hulp ons nog steeds aan.

PKN en NGK Marslanden hebben daarom voor
de gehele wijk Marslanden (ongeacht lid van
een kerk of niet-kerkelijk) een project opgestart,
door en voor inwoners van de wijk Marslanden.
Met dit project willen wij graag de
betrokkenheid in de wijk vergroten. Er zijn veel
vrijwilligers actief en daar zijn we heel blij mee.
Sommige aanvragen zijn structureel en
sommige incidenteel.

Denk hier bij aan het houden van gezelschap,
het maken van een wandeling, het doen van
een boodschap of vervoer ergens naar toe. Ook
krijgen we regelmatig een vraag van iemand die
problemen heeft met zijn computer of televisie.
De hulp is gratis maar eventuele onkosten zijn
voor de hulp vragende.

Hebt u voor uw situatie praktische hulp nodig en
u denkt dat Marslanden Noaberschap een
oplossing kan bieden neem dan contact op met
één van onze codrdinatoren via 06 82 78 88 33
of via info@marslandennoaberschap.nl. Meer
informatie: www.marslandennoaberschap.nl
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wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Waar we anders op de tweede en de vierde
zondag in de maand onze diensten vieren in de
Kamp doen we dat nu anders. Pasen, één van de
drie grote feesten, valt nl. op een derde zondag
van de maand. En dus...., hebben we twee
zondagen achter elkaar alle tijd om Pasen te
vieren. Op 13 april vieren we Palmpasen. Het
thema is “Hosanna-Kruisig Hem". Hoe kan het
nou toch letterlijk in godsnaam dat de
stemming onder mensen z6 snel om kan slaan?
Waarom roep je eerst “help toch alsjeblieft” -
want dat betekent Hosanna, het is niet
“hiephiephoera” — en viak daarop “wég met
Hem"? Maar we doen meer! Animato - het
kinderkoor — is onze gast én we gaan met de
kinderen palmpaasstokken maken en die
worden uiteraard feestelijk binnen gedragen.
Tijdens én na de dienst is er voor kinderen een
activiteit (sporten!). Elvira van Animato
begeleidt op keyboard de liederen én uiteraard
zingen de kinderen met en voor ons. Na afloop
is er koffie, thee en limonade en gezelligheid.

Op 20 april vieren we dan Pasen! De
nu-je-onderweg-band zorgt voor de muziek en
wij zingen met hen. Er wordt ons regelmatig
gevraagd: kan er ook een trompet bij? Dat
proberen we enorm, maar het lukt gewoon niet,
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helaas. Maar féést wordt het wél. We zingen met
elkaar blije liederen en we lezen uiteraard het
Paasverhaal, maar met nét wat andere
gedeelten dan anders. Dat maakt het ook wel
weer mooi en dat heeft te maken met het

een bizar verhaal - zie ook het stukje van Klaas
Wilts — en we lezen dus ook het stukje van
twijfelende Thomas. Tweeling betekent zijn
naam, en het lijkt net alsof er in hem (en in ons?)
twee personen wonen: ééntje wil dolgraag
geloven, want als dat waar is, dat de dood is
verslagen!!l! De ander zegt: maar dat kan
gewoon niet!!! Ik — ds. Wim — wil uitleggen
waarom ik het zo absurd vind dat ik het diep
geloof. Na afloop is er koffie, thee, limonade én
een sportactiviteit voor de kinderen!

ledere dienst is uiteindelijk het mooiste in de
Kamp zélf. Maar thuis kan je ook goed
meeleven dankzij ons mediateam,
geluidsmensen, beameraars en streameraars.
Het ziet er écht bijna professioneel uit. De
diensten zijn live te volgen via pknbaalder
youtube en daar zijn ze ook terug te zien.
Datzelfde geldt altijd voor de vlogjes die ds. van
der Wel voor de kinderen maakt.

ledere dienst is er ook de mogelijkheid om wat
mee te nemen voor de voedselkast bij de
wijkboerderij. Daar wordt nog altijd gretig
gebruik van gemaakt door mensen die het krap
hebben en onze diaconie beheert die kast.
Dus...., neem wat mee als je wat missen kunt en
neem wat uit de kast als je te weinig hebt.

Even een berichtje namens het stoelenteam. Dit
team bestaat uit 11 leden en heeft behalve het
klaarzetten en opruimen van de stoelen tot taak
het ophangen en opruimen van de
kanselkleden voor in het liturgisch centrum. We



zoeken voor het inplannen van het rooster nog
één nieuw lid. Dat vergemakkelijkt het
inroosteren, omdat we altijd met 4 mensen
werken per dienst. We zijn altijd op tijd klaar
voor de dienst en drinken dan nog even een
kop koffie met elkaar en praten even bij. Alsu
zich geroepen voelt om hieraan te willen
meewerken, mijn telefoonnr. is 06-50495295,
email: hanshh@ziggo.nl

Met vr. groet, het stoelenteam, namens deze:
Hans Harlaar

Op 26 januari
hadden we écht
een bijzondere
dienst in de
Kamp. Het was
de dienst waarin
de verspieders
. vertelden wat ze
" op het spoor
- waren gekomen.
Verspieders, wat was dat ook al weer?
Nou, het is nu eenmaal zo dat er minder mensen
lid zijn van de kerk vanwege uitschrijving of
overlijden en dat er daardoor minder geld
binnenkomt. Dat betekent dat er ook minder fte
is voor de diverse predikanten/kerkelijk werkers.
Is dat nou erg? Nou, aan de ene kant natuurlijk
wel. Maar in het probleem zou misschien 6ok
een uitdaging kunnen zitten en een nieuwe
kans.
Dat hoort 66k wat bij geloven: dat er wegen
lijken dood te lopen en dat er téch andere
toekomst is. De verspieders zijn dus op pad
geweest en lieten ons verrassende dingen zien.
In Witharen bijvoorbeeld is een gemeenschap
van mensen die op een heel positieve manier
op elkaar betrokken zijn en waarbij ze vooral
zelf — geinspireerd door God - de kerk invullen.
En predikanten spelen een kleine rol, vooral in
de dingen die niet echt door een ander gedaan
kunnen worden.

In de dienst van 26 januari vroegen we ook wat
mensen allemaal zélf wilden of konden. Daar
kwam een geweldige waslijst uit!

Nu gaan we een stap verder zetten: er gaat een
vijftal mensen met elkaar om de tafel om een
soort bouwtekening te maken van hoe wij in
Baalder kerk zouden kunnen zijn, waarbij
Witharen een soort van voorbeeld is. En waarbij
we 606k kijken hoe we kunnen samenwerken
met de NGK (zo heten onze vrijgemaakte buren
tegenwoordig: Nederlandse Gereformeerde
Kerken) en/of andere Protestantse wijken in
onze plaats. En waarbij onze predikant vooral
dat doet wat anderen niet kunnen.

Kortom: kerk 2.0. Het groepje bestaat uit Henk
Dunnewind en Ellen Kapteijn (oud verspieders) ,
Hermen Dorgelo en Mirjam Meilink (zij zitten in
de kerkenraad) en Jasper Kroon, een jonge vent
van 17! Zij gaan mooi “tekenen” en als ze een
eind zijn..., dan laten ze uiteraard aan ons
allemaal die schets zien, want het moet iets
worden van ons allemaal.

Maar dat wordt ergens na de zomer.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Wim van der Wel
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. ¥ wijkgemeente Baalderveld
W

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Hij is in de woestijn geweest
enis Zijn weg gegaan

tot op de morgen van Pasen
opgestaan.

De steen is van het graf gerold
en bloemen bloeien in het gras
in de tuin komt zij Hem tegen
ze dacht dat Hij de tuinman was.

16

Paaslicht

Aan het begin van de Paasviering brengen wij
op Paasmorgen de nieuwe Paaskaars in ons
midden. De afbeelding op de kaars past bij het
woord van de Heer als Hij zegt ‘Ik ben de weg.
De veelkleurige weg is verrijkend en
afwisselend. Het is dynamisch en leeft, het licht
van Pasen gaat tegen het donker in, als een
nieuw begin.

SoSoSo maaltijden

In de Veertigdagentijd waren er in de kantine
van de Beek vier maaltijden van ‘Soep,
soberheid en solidariteit! We bedanken de
diakenen die de tafel verzorgden en de
soepmakers. De soep was elke keer heerlijk en
eigenlijk niet eens sober; net als de sfeer aan
tafel, er waren goede gesprekken. Na de
opening met een stukje uit de
veertigdagentijdkalender zongen we telkens
samen ons tafellied ‘Voor ieder van ons een
plaats aan de tafel We zamelden onze bijdrage
in van het geld dat we uitsparen, bestemd voor
de diaconale collecte op Paasmorgen.



Om de week hebben wij in sporthal de Beek
onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur
met de dienst, maar daarvoor is er al veel
gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de
zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid
worden ingericht en de muziekinstrumenten
aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding
met elkaar rondom de vieringen. We vinden dat
heel belangrijk in onze wijk. Na elke dienst bent
u van harte welkom in de kantine van de Beek
waar we samen koffie drinken. Van harte
uitgenodigd.

—

y

W
‘
Komende diensten:
20 april Pasen
4 mei
18 mei
8 juni Pinksteren

15 juni
6 juli Slotdienst

Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de
wijkavond van de wijkgemeente Baalderveld
op dinsdag 22 april om 20.00 uur in de Hof te
Hardenberg. Inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens
deze avond willen we uitgebreid stilstaan bij de
toekomst van de Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse. We bespreken hoe dit van
invloed kan zijn op ons als wijkgemeente en
wat wij zelf daarbij belangrijk en waardevol
vinden. Aan de hand van een aantal
gespreksvragen willen wij hier met elkaar over
in gesprek te gaan.

Het betreft gespreksonderwerpen die alles te
maken hebben met kerk zijn in deze tijd enin
onze wijk. Wij zullen de uitkomsten van dit
gesprek bespreken met de Algemene
Kerkenraad. Wij hopen op een goede opkomst
omdat het ontzettend belangrijk is voor onze
PGHH en onze wijkgemeente.

Met vriendelijke groet, moderamen
wijkgemeente Baalderveld

- v
Ny

-
o

J
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In de stille week voor Pasen zijn er in de Opgang
drie vespervieringen. Op de witte donderdag is
er de Tafel van de Heer, we lezen op de goede
vrijdag het Evangelie en op de stille zaterdag
beginnen wij de Paaswake buiten in de tuin bij
de kerk. We brengen de nieuwe Paaskaars in de
kerk. Er zijn doorgaande lezingen, gebed en
stilte, lied en muziek. Op donderdag (19.30 uur)
en zaterdag (21.00 uur) is de liturg ds.
Langbroek en speelt pianist Kees Kuiper en
zingt de cantorij Baalderveld. Op vrijdag (19.30
uur) leidt Bert Broers de liturgie en is de
organist Jan Kamphuis. Van harte welkom in de

Opganag.

Veertig dagen tijd tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen :
hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn

Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren

dat iets nieuws, verandering

met vreugd en moeite samenging

We vierden drie vespers in de Opgang (9 en 16
maart en 6 april) onder het thema ‘Als nieuw!
Op weg naar Pasen! Ze werden door de leden
van de liturgiecommissie prima geleid, de
muziek was van het orgel en Jan Broekroelofs
bespeelde een eigen harmonium uitde 19 e
eeuw. We danken Henk Peeneman voor zijn
inzet voor beeld en geluid. Voor de inhoud en
doorgaande lijn kozen we deelthema ’s uit het
gedicht hierboven. Op weg naar bevrijding en
nieuw begin is ‘soms als een tocht door de
woestijn. Goed samen leven met elkaar vraagt
leefregels ‘om te leren en te vragen. Wanneer
18

we in het donker op zoek zijn naar licht kunnen
we ontdekken 'hoe je duister kunt verjagen!

De vespers werden zoals elk jaar gehouden voor
heel onze PGHH gemeente in de Opgang te
Radewijk. We begonnen om 17 uurenna
afloop was er ontmoeting bij de koffie. Dank
aan de kosters die dit voor ons geregeld
hebben. We danken ieder die aanwezig was en
kijken samen dankbaar terug op drie mooie
vieringen.

We wensen jullie gezegende Paasdagen toe.
Namens de liturgiecommissie, Riek Valk, Ida
Klifman, Rosé Heidotting, Mini Prins, Riekus
Hamberg, Jan Broekroelofs, Henk Peeneman en
Piet Langbroek.

.
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Van harte welkom in
‘De Opgang’
Radewijkerweg 31, Radewijk

Voorganger: Jan Pieter Balder
[geestelijk verzorger Baalderborg Groep]

Muzikale medewerking van Elvira

Na afloop is er koffie, thee er

.

|k ben anders
net als jij

voor mensen met een
verstandelijke beperking




4", Protestantse kerk
‘ i \..f|J|<.|:rE'rns'€r‘ltE Centrum

Wijkpredikant:
Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Op zaterdag 8 maart kwamen 30 mensen vanuit

Hardenberg Centrum naar Radewijk gefietst

voor een ‘heidag’. Sommigen wisten niet precies

wat ze daarvan moest verwachten. Zoals het
woord al zegt, je gaat een dag de hei op. Niet
letterlijk in ons geval, maar wel even uitbreken
uit de vertrouwde omgeving van ons eigen
kerkgebouw. We werden gastvrij ontvangen in
De Opgang en spraken deze dag over de
toekomst van onze wijkgemeente. Uiteindelijk
volop enthousiaste reacties: Inspirerend, nuttig,
waardevol, verbindend! We deelden wat in ons
geloof zo waardevol is dat we het met anderen
willen delen. Spraken over het pastoraat in en
missie van onze wijkgemeente aan de hand van
ons beleidsplan. Om uiteindelijk een antwoord
te hebben op de hamvraag: Hoe willen we
samen kerk zijn in Hardenberg Centrum én wat
voor voorganger hebben wij dan nodig naast
Elly Veldman en Martijn van Breden?

Wij hebben mooie denklijnen geformuleerd,
maar met slechts een klein deel van onze
gemeenteleden. Daarom nemen wij u graag
mee in deze bezinning. Op zondag 4 mei willen
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

wij in de kerkdienst aandacht aan besteden om
u erbij te betrekken. Kunnen wij allemaal achter
deze plannen staan die tegelijk ook belangrijk

zijn voor de profiel van de derde voorganger?
We waren de heidag gestart met het verhaal uit
Handelingen 27 over de schipbreuk bij Malta.
Niet zo'n positief verhaal, maar toch kan je van
een crisis iets leren was de boodschap. Als u
daar meer van wilt weten, kom naar de
Hoftekerk zondag 4 mei!



Het voelt voor mij nog niet zo lang geleden dat
we Kerst vieren en nu staat Pasen alweer bijna
voor de deur. De Stille Week staat voor de deur,
want voordat het Pasen is, vindt de lijdenstijd
zijn climax.

De Goede Vrijdag-dienst heeft een bijzonder
karakter, het raakt je diep om stil te staan bij het
sterven van Christus. Kom dit meebeleven in de
Hoftekerk op vrijdag 18 april om 19.30 uur.
Martijn van Breden is de voorganger en spreekt
over het thema ‘De vijand verslagen’ De dienst
wordt aangekleed met passende muziek door
Frank Kaman.

Op Paaszondag 20 april beginnen wij met een
paasontbijt. Schuift u gezellig aan? We gaan
vanaf 8.45 uur van start in de Hof. Aanmelden
kan via de intekenlijst in de kerk of een mailtje
naar: kim@nijeboer.nl. De Paasdienst met het
thema ‘De kracht van zijn opstanding’ start
aansluitend om 10.00 uur. Ds. Elly Veldman is
onze voorganger. We geloven dat Jezus'
opstanding ons iets zegt over het leven na dit
leven. Maar wat zegt het ons voor ons
alledaagse leven? Muzikale medewerking door
het koperensemble o.l.v. Jan-Jaap Boessenkool
en organist Riekus Hamberg.

Wij zijn ontzettend blij met de vele
contactpersonen die zich in de wijken inzetten.
Bezoekwerk gebeurt vaak in de luwte, maar het

| vormt de basis van ons samen kerk-zijn! Wij

willen jullie graag bedanken voor dit goede
werk. Samen met de ouderlingen,
bezoekmedewerkers en mensen die op andere
manieren betrokken zijn bij het pastoraat willen
wij jullie ontmoeten! Op donderdagavond 8
mei, vanaf 19.30 uur praten wij elkaar bij over
wat er gebeurt in het pastoraat. Want er is veel
in beweging, er zijn oprechte zorgen maar ook
plannen. Alle ruimte om daar samen over na te
denken en vragen te stellen. Wij hopen dat u
erbij kan zijn!

Over het pastoraat gesproken... Mocht u bezoek
wensen van uw wijkpredikant of kerkelijk
werker, bent u bekend met een gemeentelid
waarbij de zorgen niet onder onze aandacht zijn
of is er een andere aanleiding voor een
pastoraal bezoek? Het kan gebeuren dat we iets
uit het oog verliezen. Neem gerust contact op
met uw wijkpastor of ouderling/
contactpersoon. Schroom niet, wij hebben
graag aandacht voor u. Soms zegt men: Hij/zij
zal het wel druk hebben. Maar als iedereen dat
denkt en vervolgens geen hulp vraagt, dan blijft
het te rustig!

In de afgelopen maand heeft het moderamen
van onze wijkkerkenraad een ontmoeting
gehad met het moderamen van de NGK
Petrakerk. Het contact met ‘onze buren’ was de
afgelopen jaren verwaterd, waar eerder mooie
gemeenschappelijke activiteiten waren. Dat is
met eerste stapjes nieuw leven in geblazen.
Samenwerken betekent hierin geen fusie o.i.d.
Maar wat is het goed om contact met onze
medegelovigen te bevorderen in het Centrum.
Een concreet idee dat wij nu bespreken is een
gezamenlijke Kerstnachtdienst dit jaar. Wordt
vervolgd!

Met een hartelijke groet namens mijn fijne
collega’s en mijzelf, In Christus verbonden,

Martijn van Breden
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Expositie 'Een nieuw gezicht'

De expositie 'Een nieuw gezicht' is naar
aanleiding van het nieuwe gezicht van de
Schakel/Hoftekerk als stadskerk, de Hof huis
van verbinding.

Een expositie met verschillende portretten van
diverse kunstenaars.

De kunstwerken zijn o.a. te bezichtigen tijdens
de openingstijden van de stadskerk, op
maandag en donderdag van 10.00 - 13.30 uur.

Van harte welkom!

Expositie ’ Een nieuw gezicht’
van 19 april - 6 juli

portretten gemaakt door verschillende kunstenaars
%) DE
[ ]

& & HOF

Vrijwillig(st)er gezocht

Het college van kerkrentmeesters is op zoek
naar een vrijwilliger die 2 keer per jaar een 4-tal
naast elkaar gelegen graven op de
begraafplaats aan de Bruchterweg wil
schoonmaken.

In het testament van mevr. Zwijze (waarin PKN
HH is opgenomen als begunstigde) is deze
schoonmaakverplichting opgenomen.

Hebt u belangstelling of wilt u hier meer over
weten? Stuur een mail naar Henk Dogger,
penningmeester:
penningmeester.cvk@pkn-hardenberg-heemse.
nl of bel: 06-49344671




In herinnering

Lambertus Hendriks

Lambertus Hendriks overleed op 9 maart in de
leeftijd van 94 jaar.

Bertus werd geboren als oudste zoon in een
groot gezin in Sibculo. Hij trouwde met Jantina
Klein Neerken. Samen kregen ze twee dochters
en een zoon.

De kinderen hebben goede herinneringen aan
een warme jeugd, waarin vader er echt voor ze
was en een soort speelparadijs maakte rondom
hun huis in Sibculo. In 1986 verhuisde het
echtpaar naar Hardenberg.

Ze gingen er graag op uit met de caravan.
Mooie jaren hadden ze samen, ook met de
kleinkinderen.

Bertus stond bekend als een vriendelijk en
sociaal mens. Het zat ‘m niet in zijn woorden:
hij liet zijn daden voor zich spreken, en
betekende zo veel voor mensen.

Samen gingen ze in een aanleunwoning aan de
drs. Jonkerlaan wonen. De laatste jaren ging
zijn gezondheid achteruit, zodat opname in
Oostloorn nodig was. Gelukkig was Jantina
dichtbij.

Het afscheid,
voorafgaande aan de
begrafenis, was in de
Kloosterkerk in
Sibculo. We hoorden
over het huis met de
vele kamers, waarin
Jezus plaats gemaakt
heeft. We zongen
hoe God onsaande I8 %
hand neemt naar zijn g
toekomst. Zijn vrouw,
de kinderen en kleinkinderen wensen we troost
en kracht van God toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Hendrikje Gerrits - Kelder

Hendrikje overleed op 15 februari in de leeftijd
van 79 jaar.

Hennie Kelder was de jongste in een
samengesteld gezin in Beerzerveld. Haar vader
heeft ze niet gekend. Een deel van haar jeugd
bracht ze door in een kindertehuis. Als tiener
kwam ze in Hardenberg wonen en werken.
Daar ontmoette ze Johan Gerrits en in 1964
trouwden zij. Jarenlang woonde het gezin —
met de kinderen Jan, Henk en Berlinda - in
Kloosterhaar. De laatste 20 jaar woonden ze in
Hardenberg.

Hennie hield ervan om binnenshuis bezig te
zijn, ze hield van koken, de tuin doen,
kerstmarkten en leuke dingen voor het huis
kopen. Ze zorgde goed voor haar kinderen, gaf
ze liefde, die ze zelf toch wel gemist had.

De kleinkinderen verwende ze graag. Ze was blij
om overgrootoma te zijn en was trots op haar
familie.

Vakanties vierden Johan en Hennie graag met

vrienden of samen met hun kinderen.

Vanaf 2022 ging haar gezondheid achteruit,
waardoor ze uiteindelijk in de Meander kwam
te wonen. Daar had ze het goed. Johan kwam
elke dag.

De laatste tijd was duidelijk dat haar leven ten
einde ging. Bij het afscheid in de Lariks zongen
we liederen die zij mooi vond en hoorden wij
de trouwtekst: ‘Blijf op de Heer vertrouwen. Hij
zal jullie steunen met zijn macht! (Efeziérs 6:10).
We hebben haar in Bergentheim ten grave
gedragen.

We wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen Gods troost toe.

Ds. Elly Veldman-Potters
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Inleiding

Eris een lied, een lied dat zingt van een koning die niet komt op een strijdros, niet met
wapengekletter of goud omzoomde praal. Nee, hij komt op een ezel, een eenvoudig lastdier, een
teken van vrede. “De Ezelruiter” heet het lied, en het zingt van een koningschap dat anders is,
radicaal anders. “Als nieuw!” klinkt het refrein. Een koningschap van bescheidenheid, van
dienstbaarheid, van vrede.

En danis er de wereld, onze wereld, waar macht vaak anders klinkt. Waar leiders zichzelf op de
voorgrond plaatsen, waar woorden van zelfverheffing klinken, waar het “ik” groter lijkt dan het
“wij". Donald Trump, een naam die weerklinkt in de hallen van de macht, is hiervan een sprekend
voorbeeld. Zijn taal is er één van grootspraak, van zelfverheerlijking, van een bijna messiaans
zelfbeeld. Twee werelden, twee koninkrijken, twee manieren van zijn. Dit essay wil deze twee naast
elkaar leggen, niet om te oordelen, maar om te verstaan. Om te luisteren naar de stilte van de
nederigheid en het rumoer van de hoogmoed.

Trumps' zelfverheerlijking: egocentrische retoriek en populistische waanzin.

Donald Trump spreekt. En als hij spreekt, dan is het vaak over zichzelf. “| alone can fix it,” zegt hij. Ik
alleen. Het is een zin die blijft hangen, niet omdat hij waar is, maar omdat hij zo luid klinkt. Zo vol
van zichzelf. In zijn woorden is weinig ruimte voor anderen, voaor God, voor bescheidenheid. Hij is
de redder, de uitverkorene, de gekozene. “l am the chosen one,” zegt hij, en hij kijkt naar de hemel,
alsof de sterren zelf zijn naam fluisteren.

Maar het gaat verder. Hij noemt zichzelf een “zeer stabiel genie”, de “meest eerlijke mens die God
ooit geschapen heeft”. Het zijn woorden die je bijna doen schrikken, niet omdat ze waar zijn, maar
omdat ze zo vol zijn van zelfvertrouwen, van zelfverheffing. En dan is er nog de loyaliteit die hij
eist, de trouw die hij verwacht. “lk zou iemand kunnen neerschieten op Fifth Avenue,” zegt hij, “en
ik zou geen kiezers verliezen.” Het is een uitspraak die je doet fronsen, die je doet vragen: waar
gaat dit over? Waar gaat dit heen?

In zijn wereld draait alles om hem. Zijn naam wordt gescandeerd, zijn leuzen worden geroepen.
“Make America Great Again,” klinkt het, maar het is een leus die vooral over hem gaat. Over zijn
macht, zijn succes, zijn grootheid. Tegenstanders worden belachelijk gemaakt, de pers wordt “de
vijand van het volk” genoemd. Het is een wereld van verdeeldheid, van conflict, van zelfzucht. En
het staat zo ver af van de stilte van de nederigheid, van de eenvoud van de ezelruiter.

Jezus de ezelruiter: nederigheid en dienstbaarheid in het licht van Gods koninkrijk

En dan is er Jezus. Hij komt niet op een strijdros, niet met wapengekletter of goud omzoomde
praal. Nee, hij komt op een ezel, een eenvoudig lastdier, een teken van vrede. Het is een beeld dat
blijft hangen, niet omdat het spectaculair is, maar omdat het zo anders is. Zo stil. Zo bescheiden.
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In het bijbelse verhaal vervult Jezus de profetie van Zacharia: “Zie, uw koning komt naar u toe —
nederig, en gezeten op een ezel” Geen pracht, geen praal, geen grootspraak. Alleen een man op
een ezel, omringd door mensen die hun mantels en palmbladeren neerleggen. Het is een intocht
die vragen oproept. “Is dit de intocht van een vorst?” zingt het lied. En dan het antwoord: “Dan
mag je meer van hem verwachten!”

Jezus' koningschap is er een van omkering. De laatsten worden de eersten, de zachtmoedigen
zullen het land beérven. Het is een koningschap dat niet draait om macht, maar om
dienstbaarheid. “Wie de grootste wil zijn, moet de minste worden,” zegt Hij. En Hij leeft het voor:
Hij wast de voeten van zijn discipelen, Hij identificeert zich met de nederigen en behoeftigen. Zijn
wapens zijn niet grootspraak of dwang, maar nederigheid en liefde.

Het lied “De Ezelruiter” verwoordt dit prachtig. “Dan komt wie veel had, straks te kort, en krijgt wie
niets had nooit meer dorst” Het is een koningschap van gerechtigheid, van barmhartigheid, van
vrede. Een koningschap dat oproept tot bekering, tot dienstbaarheid, tot liefde.

Schril contrast: Trumps waanzin versus Jezus' koninkrijk.

Wanneer we deze twee naast elkaar leggen, wordt het contrast pijnlijk duidelijk. Aan de ene kant
Trump, die schreeuwt om aandacht, die zichzelf verheft, die verdeeldheid zaait. Aan de andere
kant Jezus, die stil is, die zichzelf vernedert, die vrede brengt.

Trump's taal is er een van “ik, ik, ik” Jezus' taal is er een van “Vader, Vader, Vader”. Trump zoekt
aardse macht, Jezus zegt: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” Trump noemt zichzelf de meest
eerlijke, Jezus wast de voeten van zijn discipelen. Het is een contrast dat niet groter kan zijn.

En toch, in dit contrast ligt een uitnodiging. Een uitnodiging om te kiezen. Om te kiezen voor de
weg van de nederigheid, voor de weg van de ezelruiter. Om te leven in het licht van Gods
koninkrijk, waar de laatsten de eersten zijn, waar de zachtmoedigen gezegend zijn, waar vrede
heerst.

Conclusie.

In de stilte van de woorden, in de ruimte tussen de regels, horen wij de echo van een waarheid die
groter is dan wijzelf. Jezus, de ezelruiter, toont ons een weg van nederigheid, van dienstbaarheid,
van vrede. Trump, met zijn grootspraak en zelfverheffing, toont ons een weg van hoogmoed, van
conflict, van zelfzucht.

Het is aan ons om te kiezen. Om te luisteren naar de stilte van de nederigheid, om te leven in het
licht van Gods koninkrijk. Laten wij, in een wereld vol rumoer, uitblinken in bescheidenheid. Laten
wij, in een wereld vol zelfzucht, kiezen voor de weg van de ezelruiter. Want uiteindelijk zal
hoogmoed ten val komen, en nederigheid verhoogd worden. Dat is de belofte van het koninkrijk.
Dat is de belofte van de ezelruiter.

dr. Gert den Hartogh (NIHIL SCITUR SINE FIDE / MEN WEET NIETS ZONDER GELOOF)
25



Deze avond stond in het teken van het uitvoeren van opdrachten bij verschillende adressen in de
wijk. Er waren twee groepen. Met behulp van QR codes die gedeeld werden via Whatsapp, wisten
de jongeren wat de volgende bestemming was. De opdrachten bestonden uit:

- spaghetti slierten aan elkaar knopen tot een lengte van 2 mtr. (zonder meetlint, zelf bepalen wat
ongeveer 2 mtr is)

- een persoon uit de groep tot mummie maken met wc-papier

- bijbelse vragen beantwoorden

- een ballon opblazen, loslaten en opvangen en dat filmen

- je eigen naam in braille schrijven

- een geheimschrift ontcijferen

- het alfabet achterstevoren opnoemen

Onderweg was er nog een post met eten en wat lekkers. Ze hebben allemaal flink hun best gedaan,
zoals ook te zien valt op de foto's:
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We gingen op de fiets naar Gramsbergen om bij 't Hooge Holt te gaan bowlen. Het was best fris,
maar het tempo zat er goed in. In Loozen, bij camping de Zwiese, hadden we even een stop om
lekker warme chocolademelk/koffie/thee te drinken. Daarna snel weer verder. Het bowlen ging
voor sommigen goed en voor anderen iets minder. Maar dat mocht de pret niet drukken. Koen
gooide bij de ene groep het hoogst aantal punten en Meike had de meeste punten op de andere
baan. Daarna weer op de fiets om terug te keren naar de Aerninckhoff, waar we de avond afsloten
met chips en drinken.

Tijdens deze Paaschallenge was het een uitdaging voor de 15 aanwezige jongeren om keuzes te
maken op basis van geruchten. De PaasChallenge ging over het klassieke verhaal van Robin Hood.
De zes verhalen en vijf spellen gaan over drie personages: Robin Hood, koning Richard en prins
John. Koning Richard staat symbool voor Jezus: er
gaat een verhaal dat hij tijdens zijn kruistocht
gestorven is voor de poorten van Jeruzalem, maar
ook een verhaal dat hij leeft, terugkomt en het
recht zal herstellen in het koninkrijk van
Derrindale.

Prins John staat voor de heersende macht in de
wereld van vandaag. Hij regeert met macht en
orde, maar onderdrukt de armen. Hij wil vooral
niet dat de echte koning nog aan de macht komt
en maakt de aanhangers van koning Richard
zwart als oproeikraaiers of zelfs terroristen.

Ondertussen is er Robin Hood, die symbool staat
voor de kerk of de gelovige. Robin werkt mee aan
de terugkeer van koning Richard en gaat
ondertussen al van start met de nieuwe wereld die Richard zal maken als hij terug is. Tijdens de
spellen moesten o.a. codes gekraakt worden, een soort “steen, papier, schaar” spel gespeeld
worden, water uit de “gracht” gehaald worden en kiezen uit 4 mogelijke koningen. Het was voor de
spelleiders een uitdaging om de spellen goed te begeleiden en de puntentelling goed bij te
houden. Maar de sfeer was goed en uiteindelijk hebben de jongeren voor het goede gekozen:
slechts 12 punten voor John en maar liefst 57 punten voor Richard! Het goede zal het kwade
overwinnen, dat bleek hier ook maar weer eens.

Spelleiders waren: Gerda, Ester, Jolanda, Erwin, Gert-Jan, Geralda, Daniélle, Arjan en Cindy.

Dank allemaal voor jullie medewerking!
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In herinnering

Gerritdina Jantina Heijink - Hekman

“Wij hadden afgesproken dat ze 91 zou worden’,
zo zei Dinie, haar dochter. Als dat je verlangen is
op je 80ste, dan heb je nog zin in het leven.
Dinie had het goed; in het afgelopen jaar was
lymfeklierkanker goed behandeld en ze had
daarna groots haar 80ste verjaardag gevierd.
Maar in januari kwam de ziekte terug en was
een behandeling uiteindelijk niet meer
mogelijk. Dinie Heijink-Hekman overleed op

17 februari 2025.

Dini was geboren en getogen in Radewijk, als
5de in de rij van 7 kinderen van Mina en Jan
Hekman. Op 6-jarige leeftijd overleed haar
vader. Daardoor was het ook voor Dinie hard
werken op de boerderij. Na de lagere school
ging ze aan het werk in de huishouding en
werkte ze bij wasmachinefabriek Minkema. Na
het huwelijk met Jan Heijink verhuisde het stel
naar Almelo. Ze werden ouders van dochters
Ina, Anja en zoon Gerjan.

Na dertig jaar Almelo verhuisde het gezin naar
Hardenberg, een boerderijtje aan het water
waar ze volop van genoten. Hier konden ze ook

opa en oma zijn voor
hun twee
kleinzonen, wat
bracht dat een
vreugde. Toen de
gezondheid van Jan
afnam verhuisden ze
samen naar een
appartement aan de
Admiraal
Helfrichstraat. Niet
lang na de verhuizing overleed Jan. Dinie pakte
het leven moedig op. Met hond Lotje maakte ze
verre wandelingen, het was echt haar maatje.
Fijn contact met buurtbewoners en ze genoot
van de bezoekjes van en bij de kinderen. Ze
zullen haar missen...

Als het einde daar is en je de hemel betreedyt, Jezus
je hand pakt en je herenigt met je geliefden, dan
ben je niet heengegaan maar thuisgekomen.

M.J. van Breden

Jenny Meijer - Wilpshaar

Op maandag 17 februari 2025 is op de leeftijd
van 84 jaar overleden Jennegien
Meijer-Wilpshaar.

Boven de kaart en daarmee boven haar leven
staat geschreven ‘Bezige handen, nu
gevouwen en stil. Zo is het goed!

Jenny werd geboren op 13 november 1940 en
sinds 18 december 2022 was zij de weduwe van
Bertus Meijer.

‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen de bouwlieden daaraan.

Deze tekst uit psalm 127 kregen zij samen als
trouwtekst mee toen zij op 16 oktober 1964
trouwden. Het ging hun hele leven lang mee.
Eris gebouwd aan het leven en het gezin. Er
werd een huis gebouwd, aan de Hoogenweg
(nummer19). Zij waren betrokken op de buurt,
de gemeenschap en de kerk. Het levenshuis is
nu voltooid. Herinneringen mogen bewaard
worden in liefde.
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Wij wensen haar
kinderen en
kleinkinderen troost
toe naast de
dankbaarheid om
wie hun lieve
moeder en
fantastische oma is
geweest.

De afscheidsdienst is
gehouden op
zaterdag 22 februari
in De Lariks.

Ds. Piet Langbroek



In herinnering

Hermina Oldehinkel - Hamhuis

Mina werd geboren in de 'Pruttieshoek’ op 2
december 1927 en groeide op met twee broers.
Op haar 16e ging ze werken in de huishouding.
Leren wilde ze wel maar was er in die tijd niet
bij voor meisjes. Tijdens de bevrijdingsfeesten
leerde ze Berend QOldehinkel kennen. Op 23
november 1951 zijn ze getrouwd. Samen
kregen ze 6 kinderen: Henny, Janny, Dinie,
Albert Jan, Bert en Annet. Ze hadden een kleine
boerderij met koeien, varkens en kippen.
Daarnaast werkte Berend bij boeren in de
buurt. Mina stond open voor nieuwe dingen, zo
haalde ze haar rijbewijs, reisde naar Canada,
volgde een computercursus op latere leeftijd.
Ze bewoog mee met de tijd en alle nieuwe
dingen die andere tijden meebrachten. Mina
had een sterk geloof. Ze vertrouwde op God. Ze
was actief in de kerk, betrokken op mensen. De
laatste jaren las ze op allerlei avonden een
verhaaltje voor, genaamd: ‘de lesn repl’ Het
beschrijft hoe iemand een koe die verkocht
wordt aan de laatste paal in de stal bindt. De
koe wacht daar tot hij opgehaald wordt. En de

verteller ziet dat als
beeld voor de laatste
levensfase. Wachten
tot je opgehaald
wordt naar die
andere
werkelijkheid. Je
bent gekocht en
betaald en je komt
thuis. In dat geloof
leefde Mina, in dat
geloof mochten we haar loslaten. Op 18 maart
kwam Mina thuis bij haar hemelse Vader. Een
hele schaar van kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen achterlatende. In de dienst
klonken haar woorden. Ze had zoveel
opgeschreven aan gedichtjes, woorden,
liederen die haar aanspraken. Ze klonken bij
haar afscheid. Naast dat Woord van God dat
met haar meeging: 2 Korinthe 15:1. Allen die
haar nabestaan wensen we Gods nabijheid toe.

Ds. Rohaan-van de Kamp




De laatste Algemene Kerkenraad-vergadering
begonnen we met een overdenking: De kerk in
Nederland heeft te maken met twee crises.
Crisis 1 is de afkalving van de kerk. Crisis 2 is dat
kerken vergeten waartoe ze geroepen zijn.

In de alledaagse praktijk besteden we vaak veel
aandacht aan datgene wat er nog is. Maar
minder aan onze roeping. We voelen ergens wel
aan dat de crisis niet alleen te maken heeft met
krimp van leden, maar ook met een dieper
probleem dat met ons geloof te maken heeft.
Maar hoe gaan we om met die
geloofsonzekerheid?

Kerken die het lukt om met die roeping aan de
slag te gaan, ervaren minder kramp om de
krimp (ledenverlies, terugloop van financién,
beheer van gebouwen, kortom, al dat wat er
nog is). De aandacht voor een nieuwe - vaak
diaconale - kijk op alles waartoe je als kerk
geroepen kunt zijn oftewel van wat er op je pad
komt, biedt ruimte en rust. En van daaruit kan
iets nieuws ontstaan.

Laat ik eens aan kunstmatige intelligentie om
advies vragen:

“In onze samenleving zijn er verschillende crises die
veel besproken worden. Hier zijn enkele
belangrijke thema's:

1. Klimaatverandering: De impact van
klimaatverandering en de noodzaak om over te
schakelen op duurzame energiebronnen blijven
grote zorgen. Dit omvat ook discussies over
biodiversiteit en milieubehoud.

2. Sociale ongelijkheid: De kloof tussen arm en rijk,
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en
huisvesting zijn onderwerpen die vaak ter sprake
komen.

3. Immigratie en integratie: De uitdagingen
rondom migratie, viuchtelingenopvang en
integratie van nieuwkomers in de samenleving
zijn veelbesproken.
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4. Gezondheidszorg: De druk op de
gezondheidszorg, zoals personeelstekorten en de
vergrijzing, zijn actuele kwesties.

5. Technologische vooruitgang: De impact van
technologie op werkgelegenheid, privacy en
ethiek roept veel vragen op.

6. Mentale gezondheid: Een groeiend bewustzijn
van mentale gezondheidsproblemen, mede door
de nasleep van de pandemie, heeft dit onderwerp
meer aandacht gegeven.”

Kunnen we aanknopingspunten vinden om
vanuit rust en bezinning aandacht aan deze
enerverende onderwerpen te geven? Om met
geloof en vertrouwen de verbinding met elkaar
te blijven zoeken? Wat hebben we de mensen
te bieden in onze omgeving die op zoveel
manieren bezig zijn met al deze zaken?
Antwoorden, actie- of stappenplannen, we
hebben ze niet en laten we niet vervallen in de
reactie om op dat gebied te snel wat te willen
inzetten. Dat geeft eerder kramp en stress. In de
kerk hebben we juist iets anders nodig: tijd en
ruimte om tot rust en bezinning te komen.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse




Uit de werkgroep Moldavié

In Moldavié groeien veel kinderen onder slechte omstandigheden op. Bijvoorbeeld omdat hun
ouders voor werk naar het buitenland vertrokken of omdat hun ouders drankverslaafd zijn.
Alcoholisme is een groot probleem in Moldavié. Youth for Christ, partnerorganisatie van Kerk in
Actie, kijkt op een bijzondere manier naar hen om. Overal in het land traint deze organisatie kerken
om dagcentra te worden waar kinderen
uit de buurt naartoe kunnen komen. Ze
krijgen er een gezonde maaltijd,
worden geholpen met huiswerk en
kunnen spelletjes doen. Ook is er altijd
even tijd voor een bijbelles. En
natuurlijk is er liefde en aandacht, iets
wat sommige kinderen hier voor het
eerst ervaren.

Youth for Christ hoopt met dit project
de cirkel van uitzichtloosheid te
doorbreken en op een dag overbodig
te zijn. Zover is het nog niet, maar er is
veel wat hoop geeft. Vitaly Pupazan,
directeur van Youth for Christ: “Kinderen die gemotiveerd naar school gaan. Een moeder die vertelt
dat haar zoon beter luistert. Een gezin dat in de kerk een plek vindt om ergens bij te horen”

De werkgroep Moldavié organiseert op 29 mei, Hemelvaartsdag, de fietstocht 'Happen en Trappen
voor Moldavié' In de eerste weken van mei zal hier verder aandacht voor worden gevraagd via de
beamers en de nieuwsbrieven.

Albert Hakkers
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Het is al een hele tijd geleden dat we iets
vertelden over “de stadskerk” Het wordt hoog
tijd dat we weer wat van ons laten horen. We
hebben nl. niet stilgezeten, alleen soms zijn
dingen nog z6 in ontwikkeling dat je er nog nét
niet over kunt schrijven 6f het moment waarop
kopy van Kerkklank binnen moet zijn.... Er
gebeurt van alles door véél mensen: menukaart
maken voor een lunch, rails ophangen voor
exposities, voorbereiden van website,
voorbereiden van open avonden, van open
kerk. Soms hebben die dingen tijd nodig
voordat je er wat over kunt vertellen. Maar nu
dus, nieuws over de stadskerk.

Mensen uit de gemeente hebben namen
kunnen inleveren voor wat hun een geschikte
naam leek voor het initiatief. Daar is best heel
gretig gebruik van gemaakt. De Algemene
Kerkenraad heeft aan onze stuurgroep
gevraagd om deskundigen (mensen die
verstand hebben van reclame/goede namen)
daarnaar te laten kijken. Uiteindelijk is gekozen
voor de naam “De Hof” met als ondertitel
“huis van verbinding”.

De Hof heeft natuurlijk alles te maken met “de
Hoftekerk’, en “huis van verbinding” is precies
wat het zegt: je kunt er verbinding zoeken met
God, met elkaar, met je omgeving. Dat betekent
dus dat “de Schakel” wordt omgedoopt tot “de
Hof" en dat de Hoftekerk onderdeel uitmaakt
van “de Hof". Eén en ander is goedgekeurd door
de Algemene Kerkenraad.

We hebben afgesproken dat we de periode van
januari tot en met juni gaan gebruiken als
“startperiode”. Dat blijkt in de praktijk net wat
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anders te gaan worden. Eigenlijk gaan we eind
maart/begin april van start. Dat komt dus,
omdat we echt bijna van onderaf aan beginnen.

Open kerk en café

Vanaf eind maart/begin april is de kerk op
maandag en donderdag open voor wie maar
wil van 10.00-13.30 uur. Je kunt een kaarsje
branden of bidden of stil zijn in de kerk, je kunt
een gesprek hebben met een pastor én je kunt
ook gewoon gezellig een bakkie koffie 6f
cappuccino met cake doen bij de bar. Dat doen
we samen met kosters en vrijwilligers. Het
aardige is dat zowel de pastors als de
vrijwilligers uit verschillende
kerkgenootschappen komen. Uiteraard zijn
onze voorgangers er, maar soms 0ok mensen
uit andere gemeenten. En dat geldt ook voor de
vrijwilligers. Huis van verbinding..., in de
praktijk! Er zal vanaf 12.00 uur ook een kleine
lunch worden geserveerd.

Wel, uiteraard om te beginnen jullie/wij als
leden! Maar ieder die behoefte heeft aan
bidden/koffie/gesprek/luisterend oor is
welkom.

Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis gaan
ervoor zorgen dat er in “de Hof” (even wennen
nog....) telkens aansprekende
tentoonstellingen zijn. Soms van “onszelf” (de
fotogroep van Pieter Noordmans, de creatief
leerhuisgroep van Neeltje Jonkers), maar ook
van anderen buiten onze kerkgemeenschap
om, zodat ons huis een huis is waar van alles
moois te beleven valt.



huis van verbinding

Concerten

Frank Kaman heeft contacten met de
Voorveghter en een paar keren per jaar zullen
er i.s.m. de Voorveghter concerten zijn. Zo is er
op 15 april een uitvoering van de
Matthetispassie georganiseerd door de
Voorveghter in de Hoftekerk.

Dialoogavonden

De Hof..., huis van verbinding is de ondertitel.
Samen met “Zin-in" gaan we open avonden
houden met maatschappelijke onderwerpen
die “schuren”. Je kunt denken aan een avond
waarop je boeren laat vertellen wat hen in hun
werk op dit moment zo ontzettend zwaar
maakt en waarop je ook milieumensen
uitnodigt. Kunnen we dat Iéren met elkaar, naar
elkaar luisteren, met elkaar meeleven, elkaars
standpunten leren begrijpen? Dus: meer
dialoog dan polarisatie. De eerste avond wordt
ergens in april gehouden: burgemeester
Maarten Offinga, die zijn zorgen uitsprak over
polarisatie op de nieuwjaarsbijeenkomst van de
burgerlijke gemeente komt de eerste avond
verzorgen.

Commerciéle verhuur

Er worden diverse moderne mediaschermen
aangeschaft voor in de zalen. Daarmee worden
onze zalen ook aantrekkelijker gemaakt voor
bedrijven/gemeente/scholen om onze ruimten
te huren. We bieden goede koffie, goede lunch
én goede faciliteiten om onderwijs te geven
en/of te vergaderen en/of een congres te
houden. Op die manier hopen we ook gewoon
geld te verdienen, zodat we onze totale
exploitatie beter rond kunnen krijgen en onze
tekorten wat kunnen terugdringen.

Samen met vluchtelingenwerk enz.....

Vanuit onze diaconie — samen met die van de
NGK van de Petrakerk — zijn we contacten aan
het leggen met plaatselijke instanties als

Vluchtelingenwerk, Samen Doen, de Stuw. Zeg
maar: menslievende organisaties zoals wij dat
ook als kerk zijn. Kunnen we dingen samen
doen, kunnen we meer dingen doen als de
kleding-boekenbeurs, kunnen zij van onze
faciliteiten gebruik maken? Voor een deel
gebeurt dat al en dat is prachtig, maar wie weet
kan het wel veel meer nog.

Aan de weg timmeren

Mond-tot-mondreclame is nog altijd het beste,
maar vandaag kun je niet zonder moderne
media om bekend te worden. We zijn daarom
een website aan het ontwikkelen, gaan een
Facebookpagina aanmaken, ontwikkelen een
logo waaraan we herkenbaar zijn én we zullen
uiteraard de plaatselijke media (de Toren!) gaan
bestoken met waar we mee bezig zijn.
Tegelijk..., onze ambassadeurs, dat zijn we ook
vooral zélf. Dus..., kom vooral zélf kijken bij wat
we allemaal MET ELKAAR aan het proberen zijn
en als het je mooi lijkt, vertel het anderen. Denk
je dat het beter kan..., zeg het ons!

Namens de stuurgroep — Marco van Baardwijk,
Rieks Bulthuis, Albert Hoogeveen, Martha van

Steenwijk en Henny Broekroelofs,

Wim van der Wel
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van

10.00 - 13.00 UUr

e

KOfer met cake of koek
I,.‘;._IE

Broodjes hamburger

De opbrengst is bestemd voor

2 Stichting Alpe d "HuZes



Giften/collecten

Ontvangen giften t/m 31 maart 2025

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Fokalien Kuiperij Wijkfonds Heemse € 20,00
Meinko Feddes Kerk Heemse € 20,00
H. Borgert wijkfonds Centrum € 50,00
Truus Hamhuis Wijkfonds Heemse € 10,00
ds. Elly Veldman wijkfonds Centrum € 20,00
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 20,00
Fam. lispeert Bloemenfonds Radewijk € 10,00
Fam. Blok Bloemenfonds Radewijk € 20,00
Dineke Schrotenboer Wijkfonds Radewijk € 10,00
Anoniem Wijkfonds Radewijk € 10,00
Geke Koopman Wijkfonds Centrum € 10,00
Anoniem Kerk € 25,00
Magda Ormel Kerk € 15,00
Magda Ormel Kerk € 10,00
Geke Koopman Diaconie wijkgemeente Centrum € 10,00
Tiny Veltink-Knol Kerk wijkgemeente Heemse € 10,00
Mevrouw Oldehinkel Kerk wijkgemeente Centrum € 20,00
Dineke Hoogeveen Kerk wijkgemeente Baalder € 6,00
€ 296,00

In de vorige Kerkklank is per abuis vermeld dat Hennie Kregel 5 maal een gift had ontvangen
voor de Baalderveldpot. Dat had natuurlijk de Baalderpot moeten zijn.

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Collecten:
Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
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wijk Centrum

Hoftekerk: 10.00 uur

zondag 13 april Ds. Jan de Korte

zondag 20 april Ds. Elly Veldman-Potters

zondag 27 april Ds. Leo van Rikxoort,
Alphen a/d Rijn

zondag4 mei  Dhr. Martijn van Breden

zondag 11 mei  Mw. Ellen Kolthof

zondag 18 mei  Dr.G. den Hartogh,
Krimpen a/d |Jssel

wijk Heemse

Witte of Lambertuskerk 10.00 uur

zondag 13 april Dhr. Martijn van Breden

vrijdag 18 april Ds. Geralda Rohaan-vdKamp
19.00 uur HA

zondag 20 april Dhr. Martijn van Breden

zondag 27 april Ds. E. H. Egberts, Rijssen

zondag 4 mei  Ds. D. Geertsma, lJhorst

zondag 11 mei  Ds. Elly Veldman-Potters

zondag 18 mei  Ds. Geralda Rohaan-vdKamp

wijk Baalderveld

De Beek 10.00 uur

zondag 20 april Ds. Piet Langbroek
zondag 4 mei  Ds. Piet Langbroek
zondag 18 mei  Ds. Piet Langbroek

wijk Radewijk
De Opgang 10.00 uur
zondag 13 april Ds. Maarten Bondzio, Kampen
zondag 20 april Dhr. Bert Broers
zondag 27 april Mw. Neeltje Jonkers-Salomons
zondag 4 mei  invulling door wijk
zondag 11 mei  Mw. Neeltje Jonkers-Salomons
zondag 18 mei  Dhr. Bert Broers
zondag 18 mei  15.00 uur Siendienst

Ds. Jan Pieter Balder

wijk Baalder
De Kamp 10.00 uur
zondag 13 april Ds. Wim van der Wel
zondag 20 april Ds. Wim van der Wel
zondag 11 mei  Ds. Wim van der Wel

wijk Marslanden de Matrix 9.30 uur
zondag 13 april Dhr. Wout Kelder Hoogeveen
zondag 20 april Ds. Yvonne van Benthem
zondag 27 april Ds. Piet Langbroek
zondag4mei  Ds. Yvonne van Benthem
doopdienst
zondag 11 mei  Dhr. Frank Werkman,
Amersfoort
zondag 18 mei  Ds. Yvonne van Benthem
in de Levensbron

PGHH De Opgang
donderdag 17 april, 19.30u  Ds. Piet Langbroek

18 april Goede Vrijdag, 19.30 u Dhr. Bert Broers
zaterdag 19 april, 21.00 u Ds. Piet Langbroek




Bijbelrooster april/mei

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

maandag 14 april Psalm 67

dinsdag 15 april Psalm 41

woensdag 16 april Lucas 22,1-13

donderdag 17 april Lucas 22,14-65 Witte Donderdag
vrijdag 18 april Lucas 22,66-23,56 Goede Vrijdag
zaterdag 19 april Psalm 82 Stille Zaterdag
zondag 20 april Johannes 1,1-17 Pasen
maandag 21 april Psalm 105,1-22 Tweede Paasdag
dinsdag 22 april Psalm 105,23-45

woensdag 23 april Lucas 24,1-12

donderdag 24 april Psalm 102,1-18

vrijdag 25 april Psalm 102,19-29

Zaterdag 26 april Lucas 24,13-27

Zondag 27 april Lucas 24,28-35

Maandag 28 april Psalm 150

Dinsdag 29 april Deuteronomium 16,18-17,7
Woensdag 30 april Deuteronomium 17,8-20

donderdag 1 mei Deuteronomium 18,1-8

vrijdag 2mei Deuteronomium 18,9-22

zaterdag 3 mei Johannes 10,1-10

zondag 4 mei Johannes 10,11-21

maandag 5 mei Johannes 10,22-30

dinsdag 6 mei Johannes 10,31-42

woensdag 7 mei Psalm 100

donderdag 8 mei Johannes 4,1-26

vrijdag 9 mei Johannes 4.27-42

zaterdag 10 mei Johannes 4,43-54

zondag 11 mei Johannes 5,1-13

maandag 12 mei Johannes 5,14-29

dinsdag 13 mei Johannes 5,30-47

woensdag 14 mei Handelingen 15,36-16,10

donderdag 15 mei Handelingen 16,11-24

vrijdag 16 mei Handelingen 16,25-34

zaterdag 17 mei Handelingen 16,35-40

zondag 18 mei Psalm 71
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Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Matrjet de Jong

EIEREN KLEUREN

Eieren en Pasen. De connectie
komt uit de tijd dat mensen
leefden op het ritme van de
natuur.

Voor de glansrol van eieren in de
lente is een verklaring: Kippen
begonnen na de donkere tijd
weer te leggen bij meer dan 14
uur daglicht per dag. (Dit jaar
op 17 april, Witte Donderdag.)
Het kippenei was een echte
lentetraktatie - als het niet bij
moeder kip werd gelaten. Eieren
zouden door de oude Germa-
nen zijn verstopt in de akker om
vruchtbaarheid te bevorderen.
En eris een gelovige duiding:
de eischaal symboliseert het
graf van Christus waaruit nieuw
leven voortkomt. En als je
meditatief over eieren nadenkt,
kun je ontzag hebben voor het
prille begin van alle wezens in
Gods grote plan.

Met Pasen zijn er eieren. Ze
worden versierd, verstopt,
gezocht en gegeten.
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Natuurlijk kleuren

Is het geen mooie uitdaging om
eieren te kleuren met gewone
voedingsmiddelen. Helemaal
natuurlijk. Dat lukt. Begin een of
twee dagen van tevoren.

NODIG

« Witte en bruine (biologische)
eieren

- Rode kool, vers

- Rode biet, vers

« Kurkuma (geelwortel), vers of
poeder

- Schil van bruine/rode ui {wat
opsparen)

- Azijn

- Glazen schalen en/of potten

DOEN

Kook de eieren hard. Je kleurt ze
door ze (warm of afgekoeld) in
een kleurbad onder te dompelen
en een tijd te laten staan.
Roodbruin: Kook rode biet, in
reepjes gesneden, gaar. Roer
door dit kookvocht een eetlepel
azijn.

12wt

TIUDEN

Wit ei in rode kool:
lichtblauw in 2-3 uur;
donkerblauw in 6-8 uur
Bruin ei in rode kool:
groenin 1,5 uur;
donkergroen in 6-8 uur
Wit ei in biet:
roodbruin in 5-6 uur
Wit ei in uienschil:
warmbruin in 6-8 uur
Wit ei in kurkuma:
geel na 10 minuten koken;
oker na langer verfbad.

Blauw/groen: Gebruik rode
kool. Snijd een paar bladeren
fijn. Kook ze in ruim water
(voldoende voor het verfbad dat
je nodig hebt) tot de kool gaar

is en vang het kookvocht op.
Roer er een scheutje azijn door.
Tip: De rode kool en biet kun je
gewoon opeten.

Warmbruin: Verf de eieren in
het kookvocht van (flink wat)
jasjes van bruine of rode uien.
Geel: Graag snel resultaat?
Kurkuma in water met wat azijn
geeft een oranje vloeistof waar
je de eieren direct in kunt koken.




MM\ contactgegevens
@ colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van mei/juni uiterlijk
maandag 12 mei 2025. Kopij bij voorkeur inleveren per
e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs

0523-216632

broekroelofs4@kpnplanet.nl

Hoftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg

0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge

06-25007675

hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg

0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-

Schulenburg

0523-266687 of 06-57050404

jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg

coordinator: Marco Kappert

06-33140720

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg

0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer

0523-267733

timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1

7772 EC Hardenberg

0523-262597

beheerder: Rick van Duren

06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg

Vertrouwenspersonen

Mw.Neeltje Jonkers-Salomons

tel.06-10703656 email:

njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel

tel.06-83700328 email:

theo.oldehinkel@gmail.com
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o Zondag | | mei

» Vier SAMEN
- 4Y 80 jaar bevrijding

Interkerkelijk met onze Duitse zusterkerken

m.m.v. voorgangers, 10.00 dienst Marktplatz Uelsen

=.=._N=Wm_=m= 14.30 dienst Kandelaarkerk Heemse

Goochelaar Jan

Georganiseerd door Platform v/d kerken




